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Şehitlerin 
Ardından..... 


elirelsi Nojdü 


Şubat, yılın en kısa ayı, lakin ülke tarihimizde yer eden 28 Şubat post modern darbesi, 20 Şubat'ta gençliğine doyamadan şehit edilen Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Çakıroğlu ve Afrin'de Zeytin dalı harekatı sırasında kaybettiğimiz vatan evlatları... 


Yine zor zamanlardan geçiyoruz. 
Olağanüstü hal içinde olağan üstü mücadele ile bir anlamda tüm dünyayı karşımıza alarak ülkemiz ve devletimizin güvenliği için sınırlarımızın ötesinde Afrin'deyiz. 


Tüm süreçte sizlere elimizden geldiğince okunası bir dergi hazırlamaya, her ne kadar kar yağışına doyamasak da yılın en soğuk bu ayında içinizi ısıtıcak yazılara ve konulara yer vermeye çalıştık. Umarım başarabilmişizdir. Bu ay kaybettiğimiz başta Afrin şehitlerimiz olmak üzere Fırat Çakıroğlu'na rahmet ve milletimize baş sağlığı diliyorum. 
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DAHA NE VAR?.. 


ONUR KAPLAN 

08 İletişim, bizden muhatabımıza 
akmak hevesinde coşkun bir ırmak olagelmiştir. Anlamak veya anlaşılmak arzusu da bu ırmağın fışkıran kaynağı gibidir... 


( 4 HAKAN YETIŞKIN 


TDK sözlüğünde ki anlamına bakmadım zira bazı sözlerin anlamlarının satırda değil, sadırda yazdığına inanırım ve belki de bu cümlelerin başında vefa geliyor... 


2 2 AHMED FEVZİ YÜKSEL 


İhanet; insanın beynindeki kötücüllüğü bir yerde, bir süre içinde hiç sakınmadan açığa çıkaran bir duygudur. Kişilerin ruhlarının karanlık tarafları, diyalogları; hayatın içinde pek göremediğimiz türden ihanetle yaşanır... 


3 0) SELÇUK ARICI 


Hatalı olduğunu düşünüyorsanız hareketlerini eleştirebilirsiniz, ancak hiçbir zaman saldırıya geçmeyin belki de eleştirdiğiniz hareketi yapıp yapmamak elinde değildir... 


3 8 EMIR BASKIN 
Markalarınızdan çırılçıplak soysam 


sizi, geriye kalandan memnuniyet- 


NE İğ geri sizliğiniz sizi tüketir. Etiketlerinizi “Ma aki i 


- il enselerinize zımbalatırsınız... 


G2. DÜNYADIR — TER , Ti i i 4 6 RAMAZAN MALTEPE 


Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri de sahip olduğumuz düşünce yapısı ve entrikalarla dolu fikir dünyamız. Hemen her şeye karşı ürettiğimiz bir komplo teorisi var... 


4 8 SÜREYYA AYDIN 
Bu büyük, bu necip millet kendisi 


yemez askerini yedirir, kendisi giymez askerini ordusunu giydirir. Onun için dağlarda Keven kökü kalmamıştır seferberlik yıllarında. Ekmekler 

aşlar orduya, askere gitmiştir çünkü. 
Vatanın selameti her şeyin önündedir zira... 
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Âşık olduğu kişinin karşısında utangaçlığından susana ne demeli? Bunlar; iletişimde yaşanılan kayıplara dair çoğumuzun başına gelen, en bilindik örneklerden olsa gerek..” 
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Size, anlamak veya anlaşılmak arzusunun bir hastalığa dönüşebileceğini söylesem ne dersiniz? 


İletişim, bizden muhatabımıza akmak hevesinde coşkun bir ırmak olagelmiştir. Anlamak veya anlaşılmak arzusu da bu ırmağın fışkıran kaynağı gibidir. Bazen bir şeyleri anlamak için debimiz yeterli olmaz, bazen de ayarımız kaçar ve yatağımızdan taşarız. Aynı şey, anlaşılmak konusu için de geçerli. Belki siz de gerçek mutluluğun bir neferi olarak ifadelerinizi kısıtlamamak üzere kendinize söz verenlerdensiniz. 
Mutluluk tanımınız gereği belki kendi içinizde tutarlısınızdır; ancak ne iletişimde aşırılıklara bodoslama dalarak ne de kelime dağarcığınızda yer alan sözcüklerle hayatınızı döndürmeye çalışarak görünen iletişim gerçekleriyle örtüşebileceğinizi söylemeliyim. 


Bu konuya Aristo mantığıyla yaklaşmak daha doğru olacaktır: iletişimde orta yolu izlemek. Nasıl mı? Bunu cevaplamak, size sınırlar çizerek kendimle çelişmeme sebep olur. Ayrıca, burada size iletişimin öğelerini de anlatmayacağım. Sadece, kendi hayatımda karşılaştığım bazı durumlarda, içinde bulunduğum hâli anlatacak bir kelime bulamayışım dolayısıyla iletişime dair ürettiğim bazı sözcükleri (italik yazarak) açıklayacağım. Sizin de kendi hayatınızdan parçalar bulacağınız düşüncesindeyim. Öyleyse, hadi başlayalım. 


Yeni tanıştığınız insanlar, bazen, sizi ayaküstü tanımak hevesiyle bir dedektif edasına bürünürler. İngilizcede “small talk” olarak ibareleşmiş konuşma kalıplarının dışına çıktıkları zaman, sizi gerçekten tanıyabileceklerini mi sanıyorlar ne? Bazıları da ilk anda sizi gizemli bulur ve içten içe sizin o “karanlık” yönünüzü keşfetmek tutkusunun aranızdaki ilişkiyi beslemesine izin verir. Sevdiğiniz birine dair yeni 


bir değer keşfetmek elbette güzel; ama bir gün, ayak basmadık yer bırakmayarak bu keşfin gönençle biteceğini sanmamak kaydıyla. Çünkü iletişim, 'dır'dır; ne bir insanın kendi içindekileri bir başkasına tamamen anlatabilmesi mümkündür ne de bir insanın başkasının iletisini tamamen anlayabilmesi. 


Bilincimizi çepeçevre sarmış etkenler, biz istesek de istemesek de, iletişimin sayı doğrusunda ömrümüze giren insanlarla bize bir değer biçmektedir. Düşünün: İlkokulda neredeyse ailenizden çok gördüğünüz dostlarınızla kişiliğinize kazınan sıcak sınıf ortamı, sonrasında ortaokulun büyümeye hevesli bünyelerinin birbirlerini tetikleyen tomurcuk ruhları, ardından lise çağının hayallerin gerçekleşmesine ramak kalan zamanın gölgesinde doludizgin paylaşılan yakınlıklar, akabinde yürekleri duyguların daha şiddetli yaşanmasının kaçınılmazlığına sürükleyen üniversite yılları... Artık biliyoruz ki, hiçbirinde hedef on ikiden vurulamayacaktı. Peki, öyleyse karşınızda iki insan arasındaki olabilecek maksimum yakınlık derecesi: 'ıldır”. 


Hani birine delice âşık olursunuz da onu anlamak için her zerrenize gecelerce fazla mesai yaptırırsınız. Hani bir konu hakkında çevrenizden daha hassas düşünüyorsunuzdur da kendinizi anlatabilmek için her yolu denersiniz. Tüm bu olağanüstü çabalara rağmen hedefe dokunulamayacağı bir gerçekse, tıpkı birbirlerine basınç uygulayan elektronların algılarımızla oynayarak bizde dokunuş hissi yaratması gibi bizi yanılgılara sürükleyen öğelerin neler olabileceğini biraz irdeleyelim. 


Bizim kanaat algılarımıza basınç bindirerek bizi yanıltan ilk şey, kendi içimizdedir: *gıldır'. Bir 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insanın başka bir insana kendine dair verdiği bilgidir gıldır. Dikkat edin; burada verilen bilginin ne idüğünden veya gönderenin doğru mu yoksa yalan mı söylediğinden bahsetmiyorum. Ancak şöyle bir gerçek var ki, sizin kendinize dair ilettiğiniz bir bilgi; kendisinin doğru ya da yanlış olma ihtimalini her zaman özünde taşır. Sizin özünüzde bir bilgi apaçık olabilir; ancak sizden çıktığı anda artık iki ihtimalli bir gerçeklikten ibarettir. 


Bazı bilgiler de diğerlerine nazaran daha somuttur. Mesela, adınızı; kimliğinizi göstererek somutlaştırabilirsiniz. Kesinlikle ispatlayabilirsiniz demiyorum, somutlaştırabilirsiniz diyorum. Nitekim dünya işlerinin de (adalet gibi) bir bilginin doğruluğunun kesinliğinden ziyade o verinin somutlaştırılması üzerine kurulduğunu görmüşsünüzdür. 
Bununla birlikte, böylesi bir somutlaştırma işlemine asla başvuramayacağınız bilgiler de mevcuttur. Kadim ırklardan beri dillere pelesenk olmuş aşk, belki de bunların başında gelir. Birine duyduğumuz hisleri, gönlümüzden çıkararak öyle kimlik gösterir gibi gösterme imkânımız olmadığı konusunda sanırım hemfikiriz. Bir insanın başka bir insana bu dünyada aslını göstermesinin mümkün olmadığı o soyut şeye, *kıldır” dedim. Nitekim ne doğruluğunun kesinliği- nin ispatından ne de somutlaştırılmaktan nasibini alabilmiş bu gariban elementlerin tek avuntusu, kendisinin gerçekten de öyle olduğuna karşısındakini kanaat kıldırabilmesidir. 


Hissiyat ve fikir dünyanızı, birbirinden ayrılmamacasına girift ve homojen yapıda bir kelime havuzu şeklinde düşünün. İletişim anında, işte bu havuza dalarak etrafımızdan alabildiğimiz sözcükleri kullanıyoruz. Dolayısıyla, kalbimizde coşan 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çağlayanların dışavurumu damlalar şeklinde oluyor. 
İnsan doğasının pek doğal bir sonucu olan bu duruma; yani bir insanın başka bir insana kendine dair verdiği bilginin iletişim sırasında değişikliğe, kayba uğramasına “bıldır” diyorum. Uğranan bu kayba yani kaybolan şeye de lıldır”. 


Balzac'ın bir sözü vardır: “Bahtsızlıklarımızı da, mutluluklarımızı da abartırız. Aslında ne söylediğimiz kadar bahtsızızdır, ne de söylediğimiz kadar mutlu.” Bu, işin demagoji kısmı. Abartsak da olduğu gibi aktarmak için her şeyi yapsak da son ürün; bir insanın başka bir insana bu dünyada aslını göstermesinin mümkün olmadığı soyut şeylerinin —bıldır sebebiyle kendisinde lıldır yitimleri meydana gelerek- dışa vurulmuş hâli, “fıldır'dır. 


Biriyle veya bir topluluk karşısında konuşurken, bazen telaşa kapılır ve diyeceklerimizi unutuveririz. Söylemek istediğimiz şeyi karşılayacak kelime bulamayınca onun vereceği anlama daha yakın olduğunu düşündüğümüz başka bir sözcük seçeriz. 
Âşık olduğu kişinin karşısında utangaçlığından susana ne demeli? Bunlar; iletişimde yaşanılan kayıplara dair çoğumuzun başına gelen, en bilindik örneklerden olsa gerek. Farkında bile olmadığımız etkenlerle birlikte bunlar yani bir insanın başka bir insana kendine dair verdiği bilgiyi iletişim sırasında değişikliğe, kayba uğratan şeyler; “yıldır'dır. Nitekim bu faktörler bizi bazen çileden çıkartır, yıldırır. Orhan Veli'ye de “Anlatamıyorum.” dedirten işte, budur ya. 


Bir dostunuza dert yandığınız bir konuyu düşünün. Mesela birine çok âşıksınız ve bu yangınızı dostunuzla buluştuğunuz her an dile getiriyorsunuz. 
Böylece uzunca bir zaman geçip gidiyor. Yıllar sonra eski günlerden bahsettiğiniz bir anda, geçmişteki o aşkınızın konusunu açılıyor. Yıllar önce bu konuda dertleştiğiniz o dostunuz diyor ki “Sen de zaten çok sevmiyordun o kızı.” (Tabi bu noktada siz şaşkınlıktan ambale oluyorsunuz). Bu örnekte de olduğu gibi, 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bir insanın başka bir insana verdiği bir bilginin zamanla aslından uzaklaşarak karşıdakinin iç dünyasında yeniden üretilmiş hâline 'çıldır?” demek yerinde olacaktır. Nitekim buna benzer öyle durumlarla karşılaşabilirsiniz ki, çıldırmamak elde değildir. 


Geldik son kelimeye. Diyelim ki iletişim bir şekilde gerçekleşiyor ve tarafların etkileşimlerinden bilgi alışverişi meydana geliyor. O alışveriş sırasında kullanılan para, bir an sonra tedavülden kalkıyor; çünkü “Aynı suda iki kez yıkanılmaz.” Yani bir insanın başka bir insan hakkında sahip olduğu, doğrulugun timsali bir bilgi bile anlık bir tutarlılığa sahiptir. 
İletişim organlarından çıkan gıldır, felsefi zeminde ele alırsak, bir sezyum atomu dokuz milyar kere titreşene kadar çoktan şaibeli hâle gelmiştir; zira zaman akmış ve değişim mümkün olmuştur. O hâlde değişmiş olabilir. İşte, bir insanın başka bir insan hakkında sahip olduğu bilgi, bu bağlama uygun diğer bir deyişle ön yargı, 'dıldır'dır. 


Sözünü ettiğim kelimeleri ve dahasını “Ustetik” adlı kitabımda bulabilirsiniz. 


Sanatla kalın! 
dır: yarı anlaşılır yarı anlaşılmaz söylenen söz. (Ö) ıldır: alaca karanlık. (Ö) 


gıldır: bir kutu veya kap içine konulmuş bilye türü bir nesnenin sallanmadan dolayı çıkardığı ses. (O) 


bıldır: oynama, dalgalanma ve titreme anlatan yansımalı gövde. (O) 


lılmak: baş aşağı düşmek; pike yapmak. (Ö) fıldır: yaldız. (Ö) 
dıldırmak: ne bulursa giymek; takıştırmak. (Ö) 
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8 Şarkı $ Aşk Hikayesi 


14 Şubat Sevgililer Günü, malum aşk ayındayız bu güzel ayı bahane edelim sizlere muhtemelen 
duyduğunuz yada bildiğiniz aşk şarkılarının çok bilinmeyen hikayelerini yazalım istedik... 


4 NMorve Ötesi - 23 


23'tür. 


Barış Manço 


Mor ve Ötesi solisti Harun'un Şafak adlı sevgilisine hitafen yazılmıştır. “Ş” alfabe- nin 23. Harfidir. Şarkının adı bu yüzden 


d Neşet Ertaş - Zahidem 


Neşet Ertaş'ın en çok sevilen Türkülerinden biri olan Zahidem Neşet Ertaş'ın kendi tabiriyle sevip kavuşamadığı Zahide'si için yazılmış. Türkü çok beğenilip söylenince 

ve üstüne sürekli yeni sözler eklenince destan halini almış. 
Neşet Ertaş bu duruma Herkesin bir zahidesi varmış demek ki diyor ve ekiyor. “Benim ki, boynumu bükük koyan bir eski aşk hikayesi” 
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lanlayğolmuş 
A İlhan İrem— Olanlar olmuş 


Rivayete göre İlhan İrem askerden döndüğünde sevgilisi en yakın arkadaşıyla nişanlanmıştır. Bu hüzünlü duruma hitaben İlhan İrem bu sözleri yazmış ve daha sonra seslendirmiştir. 


“4 Barış Manço— Kol Düğmeleri 


Barış Manço'nun abisi Savaş Manço'nun aktardığına göre Barış gençken nişanlandığı Semra adlı kız için yazılmıştır. 
Barış o yıllarda okumaya gittiği Belçika'ya gittiğinde nişan bozulmuş ve Barış yaşadığı hüznü Semra'nın kendisine hediye ettiği kol düğmelerinden yola çıkarak kağıda dökmüştür. 


4 Ahmet Kaya - Hiçbir Şeyimsin 


Sözleri şair Atilla İlhan'a ait bu eser, şair orta yaşlarında üniversiteli bir bayanla tanışır. Kısa süre sonra telefonla konuşmaya başlar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar. Telefon görüşmeleri sıklaşır ve bir gün arkadaşı sorar ben senin neyinim diye Atilla İlhan cevap verir “Sen benim hiçbirşeyimsin? ve ardından bu şiiri yazar. Daha sonra bu şiir Ahmet Kaya yorumlayacaktır. 


Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ilk albümünü çıkaracağı zamanlarda bir kadınla beraberdir. Albümü çıkaracağı gün sevgilisiyle tartışır. İlk albüm konserine sevgilisinin geleceğini düşünür. 
Onu bir türlü göremese de bütün şarkılarını onun için söylemeye başlar. Zaten tüm sözler onun için yazılmıştır. Ancak konser sonrasında kulise gelmesini beklediği sevgilisi Ahu gelmez ve acı gerçeği zorla da olsa Kaan'a söylerler. Ahu'nun ailevi nedenlerden dolayı psikolojik sıkıntıları vardır ve o gece intihar etmiştir. Kaan bunun ardından uzunca bir süre kendi içine kapanır. 

» Hiç kimseyle konuşmaz ve bu sözler o zaman 

a yazılmıştır. 


<4 Fatih Kısaparmak — Kilim 


Geçmiş zaman bir fakir çobanla, ağanın kızı birbirlerine aşık olur. Çoban aşkın verdiği cesaretle kızı ağadan ister. 
Ancak ağa hiddetlenir çobanı bir güzel dövdürdükten sonra kızını da kendisi gibi ağa olan yaşlı biriyle nişanlar. Kız aşkının hasretiyle kilim dokur sürekli gözyaşlarını akıtır kilime durumdan etkilenen evleneceği ağa, kızın babasıyla konuşur. Çoban ile kızı evlendirirler. Bu hikayeyi duyan Fatih Kısaparmak kendince sözleri yazar ve o meşhur eser ortaya çıkar. 
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# Hakan Yetişkin iL ©Hakan Yetiskin 


Çok emeğim var üstünde diyen ustadan, onu ne zorluklarla okuttum diyen anne babaya, bir kez olsun baba oğul gibi olmadık çok isterdim onunla balık tutmayı, iki satr sohbet etmeyi diyen evlada, istese canımı verirdim diyen eşe veya sevgiliye kadar” 
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“Vefa yalnızca İstanbul'da bir semt adı değildir? klişe olan bu cümle en çok da Leyla ile Mecnun dizisinde ki Erdal Bakkalın ağzına yakışıyordu. Daha cümle bitmeden lafı ağzına sıkıştırıyorlardı. Ancak klişe de olsa Vefa yalnızca semt adı değildi. TDK sözlüğünde ki anlamına bakmadım zira bazı sözlerin anlamlarının satırda değil, sadırda yazdığına inanırım ve belki de bu cümlelerin başında vefa geliyor. Neden Vefayı yazdığıma ya da yazmaya çalıştığıma gelince son zamanlarda en çok duyduğum cümle olduğunu belirtmek isterim. Dergiden arta kalan vakitlerde durmadan geziyorum. Oturduğum her yerde veya ziyaretine gittiğim herkeste hep aynı kelamları duyuyorum. Çok emeğim var üstünde diyen ustadan, onu ne zorluklarla okuttum diyen anne babaya, bir kez olsun baba oğul gibi olmadık çok isterdim onunla balık tutmayı, iki satır sohbet etmeyi diyen evlada, istese canımı verirdim diyen eşe veya sevgiliye kadar. Öyle yaşanmışlıklar, öyle derin hikâyeler var ki hani derler ya yazsam roman olur diye hakikaten öyle yazsalar veya yazsam roman olur. 


Sizlere onlardan bir kolaj sunmak birkaç örnekle yazıyı süslemek, iyice duygusallaştırmak benzer anılarınızı zihninizde canlandırıp ne yazmış be adam dedirtmek değil amacım. Aslında bir amacım da yok. Bu satırları yazarken köşeye bir şeyler yazmak düşüncesi ile karalamaya başlarken nedense aklıma vefa konusu geldi. Şimdi sizde bu cümlelerle okuruna vefasızlık ediyorsun demeyin. Üzmek ve geçmişte yaşadığınız bir vefasızlığı hatırlamanızı istemiyorum, sade ve kolaya kaçmak da istemiyorum. Çünkü biliyorum herkesin vefadan muzdarip olduğunu, vefasızlığın vedaları getirdiğini ve bazen veda edenin vefasız diye anıldığını. Bu cümleler nereye gidecek diye bekleyenlerin düşüncelerini veda edip okuyanların mahzunluğunu, vefasız denilenlerin masumluğunu... 


Aslında vedaları düşününce vefa daha anlamlı hale geliyor. Zira her vefasızlık bir veda getirirken her veda vefasızlık anlamına gelmiyor. Bazen gitmek gerekiyor çünkü çok sevsen de gitmek gerekiyor ve o kadar bağlanmamak gerekiyor hiçbir şeye. 
Tam bu noktada Can Yücel'in “Bağlanmayacaksın” şiiri geliyor akla Can Yücel'in dediği gibi “Çok sahiplenmeyince, çok ait de olmazsın hem. Veda da etmezsin vefasız da olmazsın vefasızlık da görmezsin. Ancak bu ne mümkün bir başka şairimiz Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi “Burası dünya! Ne çok kıymetlendirdik... Oysa ekip, biçip gidecektik” sahiden ne çok kıymetlendik her şeyi sanırım bir tek kendimize kıymet vermedik. Hiçbir zaman hayalleri- 


miz için yaşamadık mesela. Çok istediğimiz dünya turuna hiç çıkamayacağız. Gün batımını doya doya seyredemeyeceğiz. Ne derler diye içimizden geldiği gibi giyinemeyeceğiz saçımızı, sakalımızı uzatamayacağız ve ya boyayamayacağız. İstediğimiz gibi biri olamayacağız. Daha aykırı örnekler vermeyim ama içimizden geldiği gibi yaşayamayacağız. Zamana karşı yaşayıp, yavaş yavaş zamana yenileceğiz. Sahi en büyük vefasızlığı kendimize yapmıyor muyuz? 
Olmak istediği gibi içinden geldiği gibi yaşayan kaç kişi var tanıdığınız. Bahaneler hep aynı işin sonu maddiyata ve el alem ne söylere dayanıyor. Oysa bakın beş parasız dünyayı gezen var. Sevmedikleri için mesleğini bırakıp karı koca yollara düşen var. 50 yaşından sonra yırtık kot giyip saç uzatan var. Hep aykırı örnekler vermeyim. 70 yaşında bir emekli parasıyla hac yollarına düşen emekli memur sözüm ona laik amca var. Ama bunlar tek tük örnekler hep istisna yani ve yine klişe de olsa maalesef istisnalar kaideyi bozmuyor. 


Kişisel gelişim uzmanı değilim ayrıca yarın sabah tası tarağı toplayıp, işi gücü bırakıp o çok hayal ettiginiz köy yaşamına dönün demiyorum. Sadece durum tespitidir yazdıklarım hayallerinin peşinden giden biri olarak yazıyorum bu satırları üst perdeden konuşmuyorum yani. Dünyayla vedalaşmadan, dünyanıza vefasızlık etmeyin. Çünkü siz kendinize vefasızlık ettiğinizde başkalarına da bunun yolunu açarsınız. 
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Herkesle iletisim kurmalı, herkese dokunmalısınız. Hem kurum içi hem kurum dışı imajınızı ve iletişiminizi 


çok yararlandığı, çalısanlarına aidiyet hissi sağladığı ve ortak bir dil yakaladıkları müşterilerin ise bağlılıklarının arttığı kurumsal dergileri hazırlıyor farklı çözüm ve yenilikleri sizlere sunuyoruz. Kurum analizi yaparak ihtiyaç duyduğunuz biçim ve içerikte, hedeflediğiniz iletişim çözümleri Medya Konsept tarafından üretilir, Bilgi üretim 


merkezi olarak çalışan Medya Konsept, sektörel yayınlarda birlikte çalıştığı kurumla stratejik ortaklıklar yürütür. 


ii 


www.medyakonsept.com 
0850 304 1478 


ih 


18 #newistanbul 
Şubat Mart 2018 


Soğuk Çeşme Sokağı 


Sıcacık bir mahalle ve eski İstanbul atmosferi yaşamak isteyenlerin ilk adresi Soğuk Çeşme Sokağı.Sevgilinizle el ele nostaljik bir hava yaşamak istiyorsanız bu harika mekana mutlaka uğramalısınız. Konum itibariyle yakınındaki diğer gezilecek yerlerle birlikte düşündüğünüzde mükemmel bir gezi rotasının başlangıcı olabilir. 


Galata Kulesi 


Eski binalar ve daracık sokakların ortasında tüm heybetiyle ayakta duran ve önünden geçenlerin hayranlıkla seyrettiği bu tarihi mekan hemen herkes için başlıca buluşma noktalarından biri olma özelliğini korumaya devam ediyor. Dilerseniz yakındaki mekanlarda hoşça vakit geçirebilir, dilerseniz seyir terasından sevgilinizle birlikte doyumsuz manzarayı seyredebilirsiniz. 
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Soğuk Çeşme Sokağı 


Sıcacık bir mahalle ve eski İstanbul atmosferi yaşamak isteyenlerin 

ilk adresi Soğuk Çeşme Sokağı. 
Sevgilinizle el ele nostaljik bir hava yaşamak istiyorsanız bu harika mekana mutlaka uğramalısınız. 
Konum itibariyle yakınındaki diğer gezilecek yerlerle birlikte düşündüğünüzde mükemmel bir gezi rotasının başlangıcı olabilir. 


Emirgan Korusu 


Özellikle bahar ve yaz aylarındaki eşsiz manzarası ve harika doğasıyla gezmeye doyamayacağınız bir yer burası. Mavi ve yeşilin bir arada olduğu Emirgan Korusu İstanbul'un keşmekeşinden kaçanlar için cennetten bir köşe. Sevgilinizle birlikte harika bir pazar kahvaltısı yapacaksanız buraya mutlaka uğramalısınız. 


Oyuncak Müzesi 


“Sevgiliyle müze mi gezilir?” 
demeyin. Eğer söz konusu Oyuncak 
Müzesiyse pek ala gezilir. Kapısından girdiğiniz andan itibaren sizi bulunduğunuz zaman diliminden alıp çocukluğunuza götürecek 

olan bu mekan çocukluk anılarını hatırlamak isteyenlerle dolup taşıyor. 
Safça ve samimiyetle dolu mutlu bir zaman geçirmek istiyorsanız buraya uğramayı ihmal etmeyin. Birbirinize anlatacağınız çocukluk anıları aranızdaki bağı daha da güçlendirecektir. 


“ 


Pier Loti 


Çay içmek ne kadar romantik bir eylem olabilir ki? Eğer çayınızı burada içiyorsanız olur. Bir diğer adı da aşıklar tepesi olan, İstanbul'un nadide köşelerinden Pier Loti tepesi şirin ve sıcak atmosferinin yanı sıra 
N huzurlu bir ortam sunuyor. 


> 


Ortaköy 


Deniz, tarih ve eğlence. İstanbul'un vazgeçilmez gezi noktalarından birisi de Ortaköy meydanı. Sevgilinizle birlikte deniz kenarında oturabileceginiz, meşhur kumypirini kaşıklarken benzersiz boğaz manzarasını seyre dalabileceğiniz Ortaköy'de aynı zamanda birbirinden farklı hediyelik eşyalar bulabilirsiniz. 
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Yürüdüğünüz her yolda karşınıza birçok engeller çıkacaktır; fakat bu engellerin en korkuncu ihanete uğramanız ve şok olmanızdır. ” 
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Dedikodu, biliyorsunuz toplumu içten içe kemiren bir illet. Zinadan çok daha beter oluşunun nedeni bu. İspiyonculuk ise karakter yokluğuna işaret. Ciddi bir yapı bunu düşünemez. Nifak dediğiniz de ise insan biran olsun duraklıyor. Kolay değil; iki kişi veya büyük boyutlarda toplumların arasının açılmasına neden oluyorsunuz, bu anlamsız duyguyu işler hale getirmekle. Olumlu hiçbir yanı yok, faydasız bir şey. İhanete gelince beşeri yaklaşımların en berbatı. Çukura düşmek gibi bir şey, ihanet eden insan için. Bugünkü yazımız da bu duygu üzerine yapılandı. 


Değerli dostlarım! 


İhanet; insanın beynindeki kötücüllüğü bir yerde, bir süre içinde hiç sakınmadan açığa çıkaran bir duygudur. Kişilerin ruhlarının karanlık tarafları, diyalogları; hayatın içinde pek göremediğimiz türden ihanetle yaşanır. 


Özellikle evlilik, ortaklık ve ilişkilerde güç mücadelesinin çok fazla öne çıktığında, bunu yaparken insanlık dışı bir eyleme geçilmesi ihanet adıyla tanımlanır. 


Bu tür yaklaşımlarda insanoğluna öyle bir zarar veririz ki bunu düşünmek bile istemeyebiliriz. İhanetle, saklanan gerçeklerin su yüzüne çıkması yaşanır ve sonuçları bir o kadar olumsuz olacaktır. Bu beşeri duygu altında, çevremizi menfi bir şekilde etkilemek hatta kontrol etmek amacı, hırsı yatar. Belki de zihinsel, fikirsel olarak yaşamı algılama şeklimiz de, saygı göstermenin gerekliligi dışında ilgi uyandırmak için yapılan bir teşebbüstür. 


Bana göre yaşamlarımızda büyük bir kriz oluşturabilecek nitelikteki bir davranış olarak belirlenilir İHA-NET. Büyük depremlere yol açabileceği muhakkaktır. 
Bizler şayet haklı olduğumuzu düşünüyorsak ve buna inanıyorsak, bu noktada hakkımızı arayabilmenin yolu dürüstçe davranmaktır, ihanet etmek olmamalıdır. 


İnsanların birbirlerinin ayağını kaydırmaya çalışması, bu olumsuz nitelikle gerçekleşmemeli, teşebbüsler doruk noktaya çıkmamalıdır. Böylesi davranışlarla etrafımıza öyle zararlı etkiler verebiliriz ki; sonuçta bu etkilerden kendimizin de toplumların da kaygılanması, zarar görmesi mümkün olabilir. 


Yürüdüğünüz her yolda karşınıza birçok engeller çıkacaktır; fakat bu engellerin en korkuncu ihanete uğramanız ve şok olmanızdır. Bahsi geçen şartlara uğramış bir insan sistemsel sorunlar yaşayabilir, enerji zafiyetine uğrayabilir. Bunun çözümü, gerçeklerin somut şekilde ortaya çıkmasıyla halledilebilir hale gelir. 


Siz siz olun; aşırı nazik olun, gerektiğinde acık sözlü ve sert olmaktan asla çekinmeyin ancak yaşamınızda ihanete yer vermeyin. Göz göre göre insanları, toplumları kahır içinde bırakmayın! 


Size ihanet edeni oturup saatlerce düşünür, bu konuda beyninizin küçük gri hücrelerini çalıştırır ve onu arama yoluna gidebilirsiniz. Ancak bütün suçların altında psikolojik nedenlerin yattığı malumdur. Bu tür insanlar adalet söz konusu olduğunda, kanun dışı bir takım 


yöntemlere baş vurabilir, (okimi zaman bir perdenin ardına gizlenip mahrem bir konuşmayı dinler, kimi zaman da insanların özel işlerini karıştırarak, neler sakladığını araştırarak onları açığa çıkartmaya gayret ederler. 


Öyle tahmin ediyorum ki ihanet, dedikodudan çok daha büyük bir suçtur ve bu şekilde ortaya konur. 


İhanet kişisel bazda, toplumlar arasında olduğu gibi ülkeler bazında da yaşanabilir. 


Duyguları çok yoğun şekilde yaşayan hatta duygusal olan biri olabilirsiniz. Ne var ki bu koşullar dahi sizde kimlik kaybına neden olmadığı gibi, ihanet etmeniz için bir neden teşkil edemez. 


Son sözüm şu; İnsan, ruhundaki yangınlarını ihanetle söndüremez. Bu kavram ve nitelik sayesinde inandırıcılığını kaybeder ve zedeler. Tamamen gerçekliğe uygun bir biçimde kurgulanan bu dünya kolaycılıkla gerçek dışına çıkarılmaya çalışılır. 


İnsan her ne kadar haklı sebeplere dayansa, olaylar sizi yanlış düşüncelere sürüklese de asla bu olumsuz noktaya getirmemeli ve dostlarınıza, ülkenize ihanet etmekten kendinizi sakınmalısınız. 


Bu duygusal karmaşa içinde yapılan tercih, insan yaşamını baltalamaktan ve inandırıcılığını yok etmekten başka hiçbir işe yaramamış ve ego tatminin dışına çıkamamıştır. 


İhanet kin, nefret, dedikodu ve ispiyonculuk gibi duygular insanı beşeriyet batağından asla kurtaramamış ve orda boğulmasına neden olmuştur. Bu tür duygulardan şiddetle uzak durmakta fayda var. 


Teşebbüs etmeden, insan mistik kuralların getirisini aklından çıkarmamalı ve ne yapıyorsa bir gün mutlaka kendine döneceğinden emin olmalıdır. 
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“Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: biri millet kararı diğeri en ağır ve müşkül şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkı ile 


layık görülen ordumuzun kahramanlığı” 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 


Sınırlarımızın ötesinde ne işimiz var, Suriyelileri gönderin onlar savaşsın. 35 yıldır savaşıyoruz, 


yüzlerce kez sınır ötesi harekâtı yaptık ancak : 


geldiğimiz noktada sorun hala devam ediyor. 
Savaşa hayır! 


Tüm bu cümleleri ve dahasını internette, televizyonlarda ve çeşitli medya kuruluşlarında özellikle bir kısım kalemşorların, kurumların veya kişilerin ağzından duymuşsunuz veya Peki, neden Afrin'deyiz. Neden durmadan terörle 


okumuşsunuzdur. ama Oo gerçekten savaşıyoruz. Gencecik fidanlarımızı yıllardır toprağa verirken, milyarlarca lirayı neden harcıyoruz. Terörle elbette müzakere yapılmaz ancak karşı tarafın istekleri ve arzularını neden 


dinlemiyor, çözüm aramıyoruz. 
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Tüm bu soruların cevabı için öncelikle doğru teşhisi yapmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan 
20 yıl önce devletimiz bugün olduğu gibi o gün de emperyalizmin kıskacı altında. Payitaht İstanbul'da okur- yazar kesimin önemli bir kısmı mandacılıktan yana, çoğu İngiliz sevdalısı çeşitli milliyetlerden gruplar Osmanlı ile savaş halinde. Ülkenin her yanında ayaklanmalar var. Hem içeride hem dışarı da mücadele ediyoruz. O günlerde de tıpkı bugün olduğu gibi bazıları çözüm önerisi sunuyor, anlaşalım, isteklerini yerine getirelim, şu konularda açılım yapalım. Aman birileriyle iyi geçinelim diyenler hep vardı... Bu kişilerin ve grupların en belirgin özelliği bugün olduğu gibi hümanist olduğunu iddia eden, bazen dinci, bazen sol etiketli, bazen sözüm ona barışsever olmalarıydı. Netice itibariyle milli mücadeleden sonra yeni devlet kurulmuş ve bu gruplar kısa bir sürenin ardından tekrar seslerini çıkarmaya başlamıştı. Cumhuriyet döneminde buldukla- 


rı her fırsatta Türklüğü ve milli değerleri aşağılayanlar hep aynı kişiler, aynı oluşumlardı. O günlerde bu söylemleri dinleseydik Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı... 


1974 Kıbrıs Harekâtını bilmeyenimiz yoktur. Bu 
harekâttan sonra K.K.T.C devleti kurulmuştur. Öncesinde ki durum ise Türk köylerinin yakılıp, yıkılması, erkeklerin ve çocukların kurşuna dizilerek, kadınların ırzına geçilerek öldürülmesi, anne karnındaki bebeklerin dahi kurşunlanması... Vahşetin izlerini bugün internetten aratarak dahi görebilirsiniz. İşte bu vahşet yaşanırken, orada ki Türk nüfusun feryadı göklere ulaşırken içimizden bazıları bugün olduğu gibi o günde harekâta karşıydı. İngilizlerle iyi geçinmemiz gerekir diye bağıranın sesi, işkencelerle öldürülen asil milletimizin feryadından çok çıkıyordu. Bu harekâtı yapmasaydık, güya barışseverleri dinleseydik Kıbrıs, Türklere mezar olacak ve toplu katliamlar yapılacaktı. 


1990'lı yıllar pkk terör örgütü köyleri basıp, köylülere kurşun yağdırıyor, kadın çoluk, çocuk demeden kâtliam yapıyordu. Terörün en şiddetli olduğu zamanlarda bir grup adlarına aydın denilen zümre her fırsatta Türklüğü ve milli değerleri aşağılıyor ve verilen mücadele- nin karşısında olduğunu belirtiyordu. 2000'li yıllar terör örgütü dağılma sürecine girdiği bu yıllarda fetönün destekleriyle yeni bir süreç başlıyordu. Abant toplantıları, diyalog masalları derken pkk palazlanmış, Türk ordusu kumpaslarla devre dışı bırakılmaya çalışılmıştı. Stratejik hataların yapıldığı bu dönemden sonra 15 
Temmuz işgal girişimi yaşanmış ve milletin müdahalesi azim ve kararlılığıyla birliğimize, bağımsızlığımıza kast eden tüm yapılarla mücadele süreci başlatılmıştır. 
Tüm bu süreçler de terör sevicilerini bir dönem dinlemek istedik, çözüm sürecinde yollara mayınlar döşendi, fetö darbeye kadar kalkıştı, pkk terörü şehre indi. 


Türk milleti olarak son 35 yılını terörle mücadeleyle, son 300 yılını içimizden devşirilen paralı uşaklarla ve bin yıldır sadece yurt olarak benimsediğimiz topraklarımızı savunduğumuzdan dolayı emperyalizm ile mücadele ediyoruz. Biz aslında son dönemde pkk/pyd, işid veya fetö ile değil bizatihi bu unsurları kullanan emperyalist yapıyla uğraşıyor ve bağımsızlığımız için savaşıyoruz. İşte bu sebeple içimizde bu yapılarla savaşa hayır diyenler ne söylediklerinin farkında olmaları gerekmektedir. Zira savaş elbette ki kötüdür, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği üzere “Harp zorunlu ve hayati olmadıkça cinayettir” lakin bizim savaşımız Hak ile batının savaşıdır o yüzden mukaddestir. Biz yalnızca coğrafyamız için, şanlı tarihimiz için değil, bizleri bekleyen mazlum milletlerin hakkını savunmak için de savaşıyor ve dünyanın efendileriyle mücadele ediyoruz. Ordumuz kahramanca ilerleyişini sürdürürken, bu ilerleyişin karşısında olan güya barışsever ve kendisini farklı isimlerle lanse eden kurumların yapılarına şu ana kadar ki söylemleri- ne baktığınızda emperyalizmin maşası olduklarını görüyorsunuz. Okyanus ötesinden emir alanlar, kuyruğu veya yuları başkasının elinde olanlar hep bir ağızdan bağırsalar da harekatın başarısı ortadadır. 1071'de Alparslan ile yurt olan, 1923'te Mustafa Kemal ile yedi düvele karşı harp edilip bağımsızlığını kazanan, 15 Temmuz'da tanka, tüfeğe karşı silahsız direnen bu millet Afrin'de, Münbiç'te de kazanmasını bilecektir. 


Zeytin dalı harekatı yalnızca üç beş çapulcu sürüsüyle, sürekli isim değiştiren piyonlarla değil bizatihi dünyanın kalbi Anadolu'yu müdafaa etmek için yapılmıştır. Bu sebeple de harekâtın karşısında olmak Anadolu'yu emperyalistlere peşkeş çekmektir. 


Son olarak tüm bu satırlarla savaş çığırtkanlığı yapmıyoruz lakin ordumuz savaş halindeyken savaş karşıtı söylemlerin hainlikle eş değer olduğunu belirtiyoruz. Afrin operasyonu başlayana kadar bu operasyon yapılmalı veya yapılmamalı diye tartışılabilir ancak operasyon başlamıştır ve geri dönüşü yoktur. Savaş sırasında savaşın gereksiz olduğunu belirtmek bu yönde söylemler gerçekleştirmek düşmanın tarafında yer almaktır. 
Dergi olarak her hangi bir siyasi görüş veya zümreyi savunmuyor kahraman ordumuzun ve asil milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 
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İnsanlara bir şans verdiyseniz ve bu şansı iyi kullanamadıklarında öfkeli davranmanız sizi çözüme ulaştırmayacaktır. Yapmanız gereken bu hata karşısında bağışlayıcı olup, hiçbir şeyi unutmamanız. “ 
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Arabamla sizinkine çarparsam, kaza için beni suçlamanız büyük bir olasılıkla doğru olmaz. Bu sadece bir kazadır. Kazayla ilgili sorumluluğu kabul ederim, ancak bu yüzden suçlanmayı hak etmem, çünkü sorumluluk ve suç aynı şey değildir. Benimle tartışmaya girip kazanın benim hatam olduğunu öne sürdüğünüzde, sorumluluğu bana yüklemeye çalışıyorsunuzdur. Bana öfkelendiginiz zaman kazadan sorumlu olduğum için, beni işe yaramaz, hiçbir zaman bir arabayı kullanamayacak biri olduğuma ikna etmeye çalışıyorsunuzdur. Bu en son ifadeye katılırsam kınanması gereken biriyim demektir. 


Anladığım kadarıyla bu kaza tek bir şeyi kanıtladı, benim mükemmel bir sürücü olmadığımı. Bunların hiç biri benim kişiliğimle ilgili bir şey kanıtlamadı. Ancak tartışma esnasında insanların doğrudan kişiliklere saldırması, karşı tarafın özel alanına girmesi işlerin daha da kötüye gitmesine sebep oluyor. 


Bu hataya düşmemek için kişi ile yaptığı hareketleri birbirinden ayırmak gerekir. Hatalı olduğunu düşünüyorsanız hareketlerini eleştirebilirsiniz, ancak hiçbir zaman saldırıya geçmeyin belki de eleştirdiğiniz hareketi yapıp yapmamak elinde değildir. Hiç kimse hata yapmak istemez, elinde olmayan durumlardan ötürü yapılan hatalardan dolayı öfkeli davranmanız işlevsel olmayacaktır. Aksi- ne davranışları daha kötü bir hale getirir. Kişiliğini eleştirmeden diyalog kurmanızın yolu, yaşanan durumu konuşmaktan geçiyor. 
Bu hatalı davranışının üstesinden gelebilmek için öfkelenmek yerine, kişini bu sorunun üstesinden gelebilmesi için desteklemeniz gerekir. 


Hayır Demeyi Öğrenin 


Peki, biri size yanlış yaptığında onu affedip unutmak mı gerekiyor? 


Borç verdiğiniz bir arkadaşınız, siz paranızı geri istediğinizde agresif davranıyorsa ve taahhüt ettiği tarihten çok sonra size geri ödemeyi yapıyorsa. Bunu da her seferinde aynı şekilde tekrarlıyorsa. 


İnsanlara bir şans verdiyseniz ve bu şansı iyi kullanamadıklarında öfkeli davranmanız sizi çözüme ulaştırmayacaktır. 
Yapmanız gereken bu hata karşısında bağışlayıcı olup, hiçbir şeyi unutmamanız. Bu sizin beden ve ruh sağlığınızı koruyup, ülsere yakalanmanıza engel olur. Ayrıca yaptığınız hatayı incelemenizi sağlar ve gelecekte aynı hataya düşmenize engel olur. Görünüşe göre borç verdiğiniz arkadaşınız sizin sınırlarınızı uzun zamandır çiğnemeye başlamış bile. 


Bağışlamak ve sakin kalabilmek, sağlıklı insan davranışıdır ayrıca sizin ne kadar i olgun olabildiğinizin bir ölçütüdür. An- f cak aynı hatayı ikinci kere yapmak, m sınırlarınızın ihlal edilmeye başlandığının öneli bir göstergesidir. Güçlü ve 

sağlıklı insan bağışlamanın ardından, HAYIR diyebilmeyi bilen kişi- 4 N 


dir. 
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Etrafınıza baktığınızda olgun insanların ne derece bağışlayıcı olduklarını görebilirsiniz. Ancak aynı hatayı ikinci kere yapan kişiye karşı “hayır” diyebilecek 

kadar güçlü olmaları da en belirgin özellikleridir. Insanlar beyin yapıları itibariyle bencil varlık- F lardır. Onların bu durumlarını kabullenmek ve buna bağlı olarak hayır diyebilmeyi öğrenmek gerekir. 


İnsanlar Neden Bizi Öfkelendirecek Hatalar Yapar? 


İnsanları hatalı davranışlarına baktığımızda 3 temel durum dikkatimizi çekiyor: 


Bilişsel Sorun yaşaması 
Yetersiz bilgi kapasitesi 
Ruhsal rahatsızlık 


Bunların her birinin olduğu durumları düşündüğümüzde insanların davranışları bizleri öfkelendirmemeye başlayacak. Örneğin, evinde gereğinden fazla disiplinli davranan bir babanın, çocuklukta şiddete maruz kalmış olması ve ruhsal sorunlar yaşaması ona öfkelenmemizi engelleyecektir. Kişinin herhangi bir nedenden dolayı bunu yapmış olduğunu bilmek bu sorunu çözmemizde yol gösterici olacaktır. 


N 


Unutma: 


Öfke bir duygudur ve herkes öfkelenebilir, ancak öfkeli davranmak bir seçenektir. 


#newistanbul e 
Şubat Mart 2018 


DÜNYADA TÜRK 


AYM 


İZLERİ 


YEMEN-İ 


# Prof. Dr. Orhan Gedikli 
4 ©OrhanGedikli 


ii 


Yemende yapılarak Osmanlı 
Ordusuna pazarlanan tüfekler var. 
Biz savaşıyoruz. 
Yahudi para kazanıyor. Bu hemen her dönemde böyle olmuş” 
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Yemen uzun süredir özlediğim, ancak bir türlü görmeye fırsat bulamadığım ülkelerden birisi idi. Bir yazar arkadaşımızın söylediği gibi “şarkıları dillerimizde, hüznü gönüllerimizde ama bizden uzaklardaki Müslüman ülke” Yemen. Yaklaşık 401 yıl Osmanlı idaresinde kalmış, bu dönem içinde 300 binin üstünde şehit verilmiş ve 1918'de çekildikten sonra ise güneyi 70'li yıllara kadar İngilizlerin hâkimiyetinde, kuzeyi iç mücadelelerle geçen Arap Yarımadasının en güney batı ucu Yemen. Bugün ne durumda idi? Osmanlıya ve Türklere nasıl bakıyorlardı? Orada kalan Türk kardeşlerimizin ne durumda idi? Osmanlı mimarisinden bugüne hangileri kalabilmişti? Niçin Yemen'de bu kadar fazla şehit verilmiştik ve Osmanlı Yemen'e neden bu kadar fazla önem vermişti? 
Bu merak ettiğim soruların cevaplarını bulmak için 6 Mayıs 2006 
tarihinde bir gurup arkadaş ile birlikte THY ile Yemen'in başkenti San'a'ya uçtum. Uçağımız yaklaşık 4,5 saatlik bir yolculuktan sonra uçağımız San'a havaalanına indi. Havaalanının görünümü ve pasaport kontrol işlemlerinden, ülkenin fakir bir 3. Dünya Ulkesi olduğu anlaşılıyordu. Havaalanları ülkelerin gelişmişliğinin aynasıdır. Havaalanının durumunu ve San'a'ya gelinceye kadar etrafı görünce içimden güzelim İslam Ülkelerini bu hale düşüren yerli ve yabancı işbirlikçilere lanet okumak geldi. Çünkü Osmanlı Yemen'den çekildikten sonra Yemenlilerin yüzü 1990'a kadar hiç gülmedi. Iç çatışmalar, kuzey güney savaşları ile yıllarını geçiren Yemen'in bugünkü hali içler acısı idi. Ulke fakirleşmiş, milli gelir düşmüş, yeşillikler ve sular ülkesi olan Yemen'de yeşillikten eser kalmamıştı. “Kahve Yemenden gelir” şarkısındaki kahve ağaçları gitmiş yerine uyuşturucu özelliği olan Gat ağaçları almıştı. Tüm geri kalmış ülkelerde olduğu gibi Yemen'i de bu hale emperyalist batı getirmişti. Daha ileride yazımızda göreceğiniz gibi Yemen'in bugün en önemli yapıları Osmanlı eserleridir. Türkler Yemenlilerle her şeylerini paylaşmışlardır. Maalesef ne bizler bu durumları Yemenlilere anlatabildik. Ne de onlar anlayabildi. Manaha yolu üzerinde Gat Tarlaları Yemenliler; Arapların atalarının Yemende doğduğuna ve Babil'de öldüğüne inanıyorlar. Kendilerinin Hz. Nuh'un büyük oğlu Sam'in soyundan geldiklerini San'a'nın adını da Sam'den aldığını söylüyorlar. Yemen bölgesinde tarih boyunca büyük medeniyetler kurulmuş. M.O. 3000 yıllarında Saba Melikesi Belkis bu bölgede yaşamış ve sarayı da San'a'ya 160 km uzaklıkta imiş. Tarih boyunca değişik milletlerin hâkimiyetinde kalan, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ve Memlüklü Sultanlığına son vermesi ile Osmanlı idaresi altına giren Yemen, 
1918 yılına kadar kalır. Osmanlı Yemen'i yenilerek değil Mondros 
Mütarekesi sonucu terk eder. Terk ettikten sonra büyük oranda İngiliz hâkimiyetine giren ülke maalesef Yemen Cumhuriyeti olduğu 1990 yılına kadar çok büyük sıkıntılar çeker. Başkent San'a dayız. Havaalanından hızlı bir şekilde otelimize geçtik. Otelimiz San'a'nın en yüksek bölgesine kurulmuştu. Otelden San'a'ya baktığınızda Palandökenlerden Erzurum Ovasına baktığınızı zannediyorsunuz. Başkent San'a (Genel Görünüş) . YEMEN Otelde bir süre dinlendikten sonra San'a'yı gezmek için arabalara biniyoruz. 
Belinde cenbiyesi ile Yemenli rehberimiz bize gezi ile ilgili notlar veriyor ve Otelin giriş kısmının karşısındaki Nukhum Dağını ve tepesindeki Osmanlı Kalesini gösteriyor. Hepimizin gözleri doluyor. Ecdadımızın böyle yüksek bir dağın tepesine bu kaleyi nasıl yaptığını ve yazkış burada nasıl yaşam sürdürdüğünü düşündüğürmüzde şaşırıyoruz. Rehberimiz Yemen'in hemen hemen her şehrinin yüksek tepelerinde muhteşem Osmanlı Kaleleri olduğunu ve bunların günümüze bozulmadan ulaştığını söylüyor. Gezimiz süresince de bunu bizzat tespit ediyoruz Nukhum Dağı Osmanlı Kalesi - SAN'A Gezimize şehir içinde başka bir Osmanlı kalesini görerek devam ediyoruz. Bunun ihtişamı Nukhum Dağındaki kaleninki kadar değilse de ona yakın. Şehir içi mimarisi alışıla gelen mimari özellikten çok farklı ve etkileyici. Adeta zaman durmuş 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saat de ilerlemeyi unutmuş, eski çağlarda kalmış gibi. Orta çağ mimarisinin en güzel örneklerini San'a da görüyoruz. Şehir Merkezi — SAN'A El Lakiye Caddesinde ilerleyerek Bekiriye Camisine geliyoruz. 
Cami Yemen'de Osmanlı dönemindeki ilk eserdir. 1589 yılında Yemen Valisi Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Asıl adı Bekir Camisidir. 
Hasan Paşa Bekir isimli kölesini çok sevdiği için ölünce onun adına bu camiyi yaptırmış ve kölesi Bekir'i de caminin avlusundaki türbeye defnetmiştir. Yemenliler daha sonra caminin adını Bekiriye diye degiştirmişler. Türklerde kendisine hizmet eden insanlara verilen değerin, onlara karşı duyulan derin sevginin en önemli göstergelerinden birisi bu Camidir. Başka bir millette böyle bir örnek göremezsiniz. Caminin giriş kapısının hemen sağ tarafında camiye eklenmiş bir Türbe bulunmaktadır. Bunun içinde 4 tane Türk askeri yatmaktadır. Bu şehitlik dışında San'a'da başka bir şehitlik ya da abide yoktur. Bu konuda oradaki diplomatlarımızı göreve davet ediyorum. 


Bekiriye Camisi ve bitişiğinde 4 Mehmetçiğin yattığı küçük Türbe Bekiriye Camisinin tam karşısında Ismet Paşa'nın da bir süre Karakol Komutanlığı yaptığı Osmanlı Karargahı yıllara meydan okur gibi tüm güzelliği ile duruyor. Fotoğrafını çekmek yasak olmasına rağmen bir fırsatını bulup iki kare resmini aldım. Bina bizim silahlı kuvvetlerdeki merkez binalara benziyor Merkez Karakol Komutanlığı - SAN'A Gezimize San'a'nın sur içi bölgesinde devam ediyoruz. Sur içi Unesco tarafından korunması gereken dünya mirası özelliğinde bir bölge. Bu sebeple caddeler ev mimarisine uygun olarak Unesco tarafından yaptırılmış. Ev mimarisi şu ana kadar gezdiğim ülkelerin hiçbirinde göremediğim bir farklılıkta ve çok güzel. Bazı evlerde Osmanlıdan etkilenerek yapılmış cumbalar mevcut. Gezimize diğer bir Osmanlı eseri olan Talha Camisi ile sürdürüyoruz. Talha Camisi — SAN'A Sur içinde 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göreceğimiz bir diğer eser Camii Kebir'dir. Camii Kebir Peygamber Efendimiz döneminde yapılan 3. camidir. Caminin iç avlusu ve avlunun ortasındaki kubbeli yapı Koca Sinan Paşa tarafından (Kanuni Dönemi) yaptırılmıştır. 
Camii Kebir Iç Avlusu —SAN'A Camide Semerkand'lı imam Tebessüm Bey ile tanıştık ve bir süre sohbet ettik. Dünya Türk Uluslar Topluluğunu ve Türk Birliğini kurmamız gerektiğinden bahsettik. Gezimize San'a'nın I. Kapısı olan Yemen Kapısına ile devam ettik.. Kapının restorasyonu Gazi Muhtar Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Halen üzerinde iç savaşta oluşan top izleri mevcut. Ecdadımız burada başkalarının yaptığı eserleri restore ederek Türk Milletinin hoşgörüsünü ve mimariye verdiği önemi göstermektedir. Yemen kapısının ve hemen arkasındaki çarşı- nın görünümü hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar güzel. 
Eğer Yemen'e gitme imkânı bulursanız bu kapının devamındaki çarşıyı ve kahve çeken develeri mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Yemen Kapısı — SAN'A Yemen ile ilgili bir yazıda cenbiye ve gattan bahsetmemek hiç olur mu? Çünkü bu ikisi Yemenlinin olmazsa olmazıdır. Yemen erkeklerinin büyük çoğunluğu cembiye denilen işlemeli bir kamayı kemerin önüne takıyor. Bu bir erkeklik göstergesi olarak algılanıyor. Hemen her Yemenlinin belinde bunu görebilirsiniz. Belinde Cenbiyesi ile bir Yemen 


Erkeği Gat ise Yemenlinin vazgeçilmez bir keyif maddesi. Eskiden yeşil Yemen diye adlandırılan ve bu yeşilliği sağlayan kahve ağaçlarının büyük çoğunluğu kesilerek yerine Gat Ağaçları dikilmiş. Bizdeki çay bitkisinin yapraklarına benziyor. 
Bu ağaçların yapraklarını öğleden sonra ağızlarına alarak sağ tarafta yavaş yavaş çiğneyen Yemen halkının bu keyif verici maddeye bağımlılığı oluşmuş. Gat bitkisinin Yemen sınırları dışına çıkarılması yasak. Çünkü diğer ülkeler bu maddeyi uyarıcı ve keyif verici maddeler sınıfına koyduklarından Türkiye dâhil pek çok ülkeye girmesi yasak. Inşaallah Yemen yetkilileri bu maddenin kullanımını yasaklar ve toplumu bu zararlı hastalıktan kurtarır Gat Ağacının Yaprakları — 
Yemen Şimdide San'a'daki müzeleri ve 
Türk mahallesini gezelim. Ilk durağımız 
Milli Müze. Bu bina Osmanlı döneminde iki katlı Askeri Hastane idi. Osmanlı dönemine ait eserler üçüncü katta sergileniyor. Müze bundan 120 yıl önce LI. 
Abdülhamid döneminde yapılmış. Üçüncü katta Yahudiler tarafından Yemende yapılarak Osmanlı Ordusuna pazarlanan tüfekler var. Biz savaşıyoruz. Yahudi para kazanıyor. Bu hemen her dönemde böyle olmuş. Salim Paşa'nın 3 başlı kılıcı ve Mızrağı sergileniyor ( 1709). Müzenin giriş kapısından 1. kata çıkan merdivenleri çevreleyen duvarlarda askerlerimizin deve sırtında silah sevkiyatları ile ilgili resimler sıralanmış. Bunları hüzünlü bir şekilde izliyoruz. Müzede Ingilizler kalıcı olacak bir resim sergisi hazırlıyorlar. 
Ancak Ülkemizin böyle bir girişimi yok. 
Büyükelçilik yetkililerini uyarıyorum. İngilizler gibi sizlerde bu tip girişimlerde 


bulunmalısınız. 
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Asuman, şirin, butik 


bir çikolata dükkanı. 
Kapının girişinde buram buram çikolata 

kokusu sizi karşılıyor. 
Çikolatanın dayanıl- 


maz cazibesi ile kendi- 


nizi içeri atıyorsunuz. 
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Kadıköy Moda en sevdiğim semtlerden biri. Bana hep samimi ve sıcak gelir. Yaz aylarında Moda caddesinde turladıktan sonra sahilde yürüyüş yapmaktan da oldukça keyif alırım. Modadaki asıl meselemize gelecek olursak, bu semtte o kadar çok keşfedilmesi gereken güzel mekanlar var ki! Bunlardan biri de bence Moda'ya anlam katan ve semtle özdeşleşmiş bir mekan olan Asuman Çikolata Dükkanı. 2012'de Çikolata Dükkanı ile başladıkları yolculuklarına, 2017'de Asuman Online ile devam etmeye başladılar. Mekan ismini Çikolata Dükkanı'nın özdeşleşen tatlısı Asuman'dan almış. Kendileri Çikolata Dükkanı'nda oldukça meşhur. 


Asuman, şirin, butik bir çikolata dükkanı. Kapının girişinde buram buram çikolata kokusu sizi karşılıyor. Çikolatanın dayanılmaz cazibesi ile kendinizi içeri atıyorsunuz. Kendine özgü tatlıların yanında Roş, Pralin&Trüf, Kırma Çikolata, Hurmalı, Bisküvi, Kurabiye, Envai Çeşit gibi yaklaşık olarak 60 çikolata çeşidi bulunuyor. Her geçen gün kendilerini bu alanda geliştiriyorlar. Listeye yenileri eklenecek gibi görünüyor. 
Yeniliğe açık ve üretken mekanları oldukça seviyorum. 


Girişte sizi karşılayan çikolata vitrini, çikolata vitrininin içinde ise kocaman bir dünya var. Çikolata vitrini olan bölüm aynı müze gibi. Ben mekanın bu bölümünü Asuman Çikolata Müzesi olarak adlandırıyorum. 
Aman dikkatli olun kendinizi kaybedebilirsiniz. 


Ahşap ve otantik figürler, fondaki müzikler size eşlik ediyor. Bu güzel karşılama Osmanlı zamanlarını anımsatıyor. Kimi zaman fonda Ceylan Ertem, Gaye Su Akyol, Bülent Ortaçgil kimi zaman da Frank Sinatra, Ella Fitzgerrald, Luis Armstrong gibi sanatçıların eserlerinden nameler duyabilirsiniz. 


Günümüzde bu tarz lezzetlerin sunulduğu butik işletmelerin sayısı oldukça fazla ve artmaya da devam ediyor. Paylaşmaya ilk başladığım günden beri dikkat ettiğim özellik sadece lezzet değil. Güler yüzlü hizmet ve samimiyet. Asuman'da kendinizi evinizdeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Bu yönüyle takdir ettiğim bir dükkan. 


Mekan bilgileri 
Asuman Çikolata Dükkanı, Caferağa Mahallesinde Moda İlkokulu'nun hemen arkasında bulunuyor. 

0216 345 05 26 


Düşünmeye fırsat bulamıyoruz ama modern zamanların hengamesinden, koşturmacasından sohbeti, muhabbeti, gerçek paylaşımı unutmadık mı? diyerek günümüzde samimiyetin kaybolduğuna vurgu yapıp, işte biz unutulan değerleri tekrardan canlandırmak ve hep yaşatmak için Moda'dayız diyorlar. 
“Nerede o eski bayramlar!” diye özlem çekenlerin, eski komşuluk ilişkilerine hasret kalanların, yeri gelince muhabbetin iki belini kıralım diyenlerin, bazen de merhaba demeden geçmeyelim diyenlerin yeri olarak kendilerini tanımlıyorlar. 


Gelelim Asuman'la ilgili diğer detaylara... 
Mekanın menüsünün ana konusu tatlılar. 


Asuman Çikolata Dükkanı'nda Belçika çikolatası kullanılıyor. 
Kaliteli çikolata kullandıkları için lezzete de yansıyor. Farklı çikolata çeşitleriyle de yaratıcılıkta sınır tanımıyorlar. Bu yüzden çikolata severlerin uğrak mekanlarından. Her geçen gün mevcut olanlara yenilerini ekleyen işletme çikolata konusundaki sanatını konuşturuyor. Bence bu mekanı diğerlerinden ayıran en önemli şey tatlılara verdikleri özel isimler. 


Asuman'da her tatlının kendine özgü bir hikayesi var. Geçmişte sıkça kullanılan eski isimlerin bugün de yaşatılmasına katkıda bulunmak için tatlılara Asuman, Feride, Müjgan, Oya, Feraye gibi isimler vermişler. İnsanı geçmişe götürüp anıları- nın tazelenmesine sebep olmaları ne güzel değil mi? 


Tatlıların çoğunda çilek meyvesi kullanılmış. Bu mevsimde çilek yok ki dediğinizi duyar gibiyim. Türkiye'de dört mevsim yetişen bir meyve. Asuman, kavanoz içinde çilek, çikolata ve bisküvi parçalarıyla; Feride, Bol çikolatalı sıcak kek üzerine antep fıstığı ve mascarpone dondurmayla; Feraye, waffle üzerine taze çilek ve eritilmiş çikolata ile; Müjgan, kedi dili bisküvi üzerine maskarpone dondurma ve sıcak espresso ile; Oya, taze çilek ve beyaz çikolata kreması, hafif karamelize edilmiş badem ile sunuluyor. 


Asuman tatlısının yanında benim favorim Feraye ve Oya oldu. 
Waffle'a en çok yakıştırdığım meyve çilek olduğu için Feraye, çilek ve beyaz çikolata uyumuna bayıldığım için de Oya diyorum. 


Asuman Online Çikolata Dükkanı, keşfedilesi, gidilesi görülesi mekanlardan. Yolunuz bu taraflara düşerse yorgunluk atmak ya da arkadaşlarınızla iki muhabbetin belini kırmak için uğrayın derim. 


Mekanın fiyatlarına gelecek olursak lezzetlere göre fiyatları da oldukça makul. 


*Online olarak internet sitelerinden çikolata siparişi verebili- 


yorsunuz. 
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Çocuklarınıza, çocuğunuz yok ise itaat ettirebileceğiniz insanlara cebren ve hile ile bencilliğinizi beslemek için çizdirdiğiniz yol haritaları yoldan çıktı.” 
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Bir parçacık Venüs'e evrilseydik sevmekten başka haddimiz olmazdı. El ele yürüyüp sevişseydik günbegün, spor salonu adında terli kokuşmuş insan akvaryumları kurulmazdı. Günü yaşamazken henüz, yarını planlamasaydık kimse erkenden yaşlanmazdı. Bindiğin atın senden evvel ezberi gibi, öleceğin şu dünyada o dönerken daha hızlı koşup yorulmazdın. 


Sevmek dahil değer biçtiğiniz her şey tiksindirici. Markalarınızdan çırılçıplak soysam sizi, geriye kalandan memnuniyetsizliğiniz sizi tüketir. Etiketlerinizi enselerinize zımbalatırsınız. 


Anane ve örflerinizin uydurma dayatmaları her birinizin, ötekini kafese sokmaya sebep. Dininiz yalan, teolojik tespitleriniz çıkarcı ve rantçı. “Daha kelimesini salt 
“öğrenme(li” kelimesinin fili başına taç edip mecburi bırakmalı hepinizi. Oğretilenlerin dışında, izleyip kâinatı tespit ettiğiniz bir şey yok. Çocuklarınıza, çocuğunuz yok ise itaat ettirebileceğiniz insanlara cebren ve hile ile bencilliğinizi beslemek için çizdirdiğiniz yol haritaları yoldan çıktı. Her öğretici sapağı kaçırttı insanlara. 


Bilgelikte ezberci, reelde sosyal zekası eksilerde gezen, ayrıntıları fark etmemiş, kör, kıymetten bihaber insanlar inşa ettiniz. Her şekilde yok olmasına elbirliği ile imkan sağladınız öğrenebilecek gerçek insanların. Fikri sabiti idealist, idealist bir öğrenciyi “anarşik” belleyip infaz ettiniz. Varoluşu Adem ile 
Havva'nın incir yaprağından öteye götüremeyen, dolmayan boş şişeler gibi dizildiniz bir topun karşısına. 
En güçlü top sizi yıkıp kırdıkça 
“ya nasip” deyip nasibinizi aramak yerine nasiplendiniz cam kırıklarından. İnsan olmanın sebebine vakıf olmamış şu top dünyada, size çarpan topun hangi kalın cam kırığında patlayacağını göremeden sonunuza razı oldunuz. Razı olmayanları kuzinelerde yıllarca pişirip, lime lime ettiniz ruhlarını, tike tike yediniz akıllarını. 


Bir insana evlat, ana, baba, işçi, köle vs, değer verip yol haritası çizdiniz. 
Herkes kendi yoluna dönsün. Bir haritası olsun istiyorsanız insanların yaşama dair, onlara sadece kagıt kalem verin. Ne çizecekleri sizi ilgilendirmez. Herkes kendi hikayesini yazsın ve hepimiz birbirimizi okuyup öğrenmek zorundayız. Başka bir çare yok ari gerçeğimiz için. 
Oğrenmek sizi özgür kılacak. 


Düşün artık kadınların etek boylarından, göğüs dekoltelerinden. Bırakın erkeklerin araba markalarının ardında stepne olmayı. Çocuklara formüller öğretmeyin. Ya ölün ve insansız hava sahası yaratın yada birbirinize suni teneffüs olun. 
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Dünya yüzeyinin yüzde 70'i suyla kaplı 

i olmasına rağmen, su, özellikle de içme 

suyu düşünüldüğü kadar bol değil. Dünya su rezervinin sadece yüzde 3'ü tatlı 

su ve başta büyük şehirler olmak üzere 

gelecekte bir çok şehirde su sıkıntıları yaşanacak. 


“Dünya üzerinde bir milyarı aşkın kişi te- 
“miz içme suyuna ulaşamıyor ve 2,7 milyar kişi yılın en az bir ayında su sıkıntısı 
çekiyor. 2014'te dünyanın en büyük 500 
kentinde yapılan araştırmada, bu kentlerin dörtte birinin Birleşmiş Milletlerin 

8 su stresi” diye tanımladığı durumla karşı 
karşıya. Su stresi yıllık içme suyunun kişi başına 1.700 metreküpün altına düştüğü duruma verilen ad. Birleşmiş Milletlerin onayladığı uzman araştırmalarına göre dünyada su talebi 2030 itibariyle arzın yüzde 40'ının üzerine çıkacak. 


«we - Bunda iklim değişimi, insanların faali- 


i yetleri ve nüfus artışının rol oynadığı i vurgulanıyor. 


© 


ği fm nin haberine göre Dünyanın en büyük kentleri içme suyu sıkıntısı ile karşı karşıya 


.Güney Afrika'nın Cape Town kenti, modern çağ-N da içme suyu tükenen ilk büyük kent oldu. Ancak Cape Town yalnız değil, çünkü aralarında istanbul'un da bulunduğu 11 büyük kent uzmanların su kıtlığı uyarısı yaptığı yerler arasında. “Sao Paulo, Bangalore, Pekin, Kahire, Cakarta, Mosko-B va, İstanbul, Meksiko, Londra, Tokyo ve Miami.” 
İçin çanlar çalmaya başladı. 
N 
Dünya yüzeyinin yüzde 70'i suyla kaplı olmasına ç rağmen, su, özellikle de içme suyu düşünüldüğü kadar bol değil. Dünya su rezervinin sadece yüz- 
> de3'ü tatlı su ve başta büyük şehirler olmak üzereğ <> gelecekte bir çok şehirde su sıkıntıları yaşanacak. EZ ie id “Dünya üzerinde bir milyarı aşkın kişi temiz içme LT ya > > suyuna ulaşamıyor ve 2,7 milyar kişi yılın en az bir ayında su sıkıntısı çekiyor. 2014'te dünyanın: en büyük 500 kentinde yapılan araştırmada, bu e kentlerin dörtte birinin Birleşmiş Milletlerin “su -e istresi” diye tanımladığı durumla karşı karşıya. Su > istresi yıllık içme suyunun kişi başına 1.700 metre-B #küpün altına düştüğü duruma verilen ad. Birleşmiş Milletlerin onayladığı uzman araştırmalarına göre dünyada su talebi 2030 itibariyle arzın yüz-E de 40'ının üzerine çıkacak. Bunda iklim değişimi, sanların faaliyetleri ve nüfus artışının rol oyna-E “dığı vurgulanıyor. 


BBC New, İstanbul ile ilgili resmi verilerin 2016 

yılında İstanbul'da kişi başına su miktarının bin 

2/00 metre küpün altına düştüğünü gösterdiğine 5 
ikkat çekiyor. 


ürekli artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte su rezervinin git gide daha azalacağı ve gelecekte istanbul'un çok ciddi su sıkıntısına düşeceği tah-İmin edilirken, çözüm bulmak için İstanbul'un za- z smanla yarıştığı ifade ediliyor. 


>İPeki ama İstanbul gelecekte muhtemel karışılaca- EE ğı tehlikeye nasıl hazırlanıyor. Maalesef İstanbulg -İSu ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ) gelecek planlamaları yaparken farklı stratejiler geliştirse de sürekli E artan nüfus ve yapılaşmanın önüne geçilememesiğ #ve küresel ısınmanın her geçen gün varlığını daha cok hissettirmesi sonucu olumsuz etkiliyor. 


X 
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İstanb teoroloji Mühenzedisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof Kasım Koçak,“ # İstanbul başta olmak üzere gelecekte yaşanacak R 

su sıkıntısına karşı alınabilecek önlemleri ise şöyle , 


1. — İstanbul'un su sorununun çözümünde öncelikle İstanbul'un, Ülkemizin ve Dünyanın gerçeklerini çok iyi bilmeyi gerekmektedir. Her şeyden önce İstanbul başta Roma ve daha sonra Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde hep su sorunu yaşamış bir kenttir. Ne yazık ki aynı sorun, günümüzde çözümü daha da zorlaşmış olarak devam etmektedir. 
İstanbul'un içinde bulunduğu coğrafyada maalesef bol su kaynakları mevcut değildir. Diğer taraftan ülkemiz yarı-kurak iklim kuşağında yer alan, su zengini bir ülke değildir. 

2. o Küresel ölçekte iklim değişimi artık akademik bir tartışma konusu olmaktan çıkmış, bir realiteye dönüşmüş bulunmaktadır. İstanbul Kandilli için yapılan bir çalışmada kışın yağmur şeklinde düşen yağışların miktarında bir değişme gözlenmezken, yağmurlu gün sayısının gittikçe azaldığı görülmüştür. İzleyen yıllarda bu eğilimin sürmesi durumunda daha şiddetli yağışlar, daha az sayıda yağıştan meydana gelecektir. 
Daha ziyade sağanak şeklinde gerçekleşen bu tür yağışlar, başta yapılaşma olmak üzere havzaların iyi korunamaması nedeniyle hızla akışa geçmekte ve ani sellere neden olmaktadır. Aynı çalışmada kar miktarı ve karlı gün sayısında belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Ancak küresel ısınma nedeniyle yeryüzüne 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düşen karın önemli bir kısmı eriyip akışa geçmeden önce doğrudan buharlaşmaktadır. Diğer taraftan yine İstanbul için yapılan başka bir çalışmada şiddetli yağışların kış aylarından, buharlaşma riskinin daha fazla olduğu yaz aylarına doğru kaydığı gözlenmiştir. 
Özetle küresel iklim değişiminin su kaynaklarına olan olumsuz etkileri daha şimdiden kendini göstermeye başlamıştır. Dolayısı ile başta yerel yöneticiler olmak üzere İstanbul'da yaşayan herkes, içinde yaşadıkları şehrin gerçeklerine göre davranmak zorundadırlar. 
Çünkü küresel iklim değişimi nedeniyle artan sıcaklıklar buharlaşmayı daha da artırmaktadır. Su tasarrufu sadece kurak dönemlerde gündeme getirilen bir önlem olmamalı, suyun idareli kullanımı konusu sürekli olarak gündemde tutulmalıdır. 

3. İstanbul'un nüfusu ülke nüfusunun yaklaşık 2018'ine denk gelmektedir. Bu oran dünyanın hiç bir ülkesinde yoktur. Su stresine neden olan bu orantısız nüfus dağılımı sorunu mutlaka çözülmelidir. Tavşana kaç, tazıya tut mantığı ile İstanbul'un su sorunu çözülemez. 

4. — Su talebinin karşılanmasında yerel kaynakların akılcı kullanımı ön plana alınmalı, komşu havzalardan getirilen suyun toplam talebin belli bir yüzdesini aşmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü kuraklık nokta- 


Melen Projesinde yapımı düşünülen barajın bir an evvel tamamlanarak devreye sokulması sağlanmalıdır. 
Böylece yağışlı dönem boyunca biriktirilen su kurak dönemde kullanılabilecektir. Diğer taraftan komşu “havzalardan su getirilmesi konusunda üzerinde önemle Ndurulması gereken bir konu da su alınan havzalardaki arımsal etkinliklerin devamlılığının gözetilmesidir. Aksi —>halde tarım yapamaz ve bu nedenle geçinemez hale gelen insanların İstanbul'a göç etmesi ve mevcut sorunun iyice içinden çıkılmaz-hale gelmesi kaçınılmazdır. 
Orman alanları İstanbul İli yüzölçümünün yaklaşık olarak-2650 sini'oluşturmaktadır. Bu Türkiye orta- 

- -—lamasının üzerindedir. Orman alanlarına bağlı olarak saaistanbul'un su üretim-havzalari da şehrin kuzey kesim- 
“lerindeğdir. İstanbul'un orman varlığı titizlikle korunmalı, “buralardaki su toplama yapılarııslah edilmeli; kapasileri arttırılmalıdır (Örneğin Belgrad. Ormanlarındaki bendlerwd:) Ormanlık bölgelerde sıcaklık ve rüzgar hızı civarbölgelere-göre daha düşüktür. Ormanların bu olumlu özelliği; ormanlık-alanlardaki su yapılarından olan buharlaşmanın önemli ölçüde azalmasına neden olacaktır. Diğer taraftan ormanla kaplı bir. havzanın su verimi, aynı iklim.koşullarına sahip fakat orman örtüsü olmayan bir havzanınkine göre çok daha fazladır. 

6. Yeraltı süları stratejik su kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, acil durumlarda kullanılmak üzere yeraltına depolanmış su varlığı olarak düşünülmelidir. Bilim adamları uzun zamandır bir deprem riskinden bahsetmektedirler. Böyle bir depremde ne yazık ki su şebekesi büyük ölçüde zarar görecektir. Bilindiği gibi ülkemiz yarı-kurak bir iklim kuşağındadır. Bütün bu doğal afetlerden en az zarar görecek olan yine yeraltı su kaynakları olacaktır. Diğer taraftan yeraltı ve yerüstü su kaynakları karşılıklı bir etkileşim içindedirler. Yeraltı su seviyesi- nin önemli ölçüde azalması yerüstü su kaynaklarını da olumsuz etkileyecektir. Artan nüfus ve sanayileşme sonucu İstanbul genelindeki yeraltı sularının önemli bir kısmı kirlenmiş, aşırı kullanmaya bağlı olarak bazı bölgelerde de tuzlanma sorunları ortaya çıkmıştır. 
İstanbul'un geleceği açısından yeraltı sularının kullanımı çok sıkı denetlenmeli, bu konudaki hukuki altyapı günün koşullarına uydurulmalıdır. Genellikle, yeraltı sularının İstanbul'un günlük su ihtiyacını karşılama oranının önemsiz bir düzeyde olduğu düşünülür. Oysa İSKİ tarafından 2005 yılı için günlük su ihtiyacının 2019.9 unun yeraltı sularından karşılanması öngörülmüştür. 

7. — İstanbul'da şebekeden kaynaklanan su kaçakları 9o 30 civarındadır. Bu kaçaklar minimum bir düzeye indirilmelidir. 


8. o Su yüzeylerinin yapay yollarla arttırılması buharlaşma kayıplarını da arttıracaktır. Özellikle son yıllarda yapılan lüks konutların cazibesini arttırmak için bu konutların civarında büyük boyutlarda süs havuzları 

ve yapay göller oluşturulmaktadır. İlk bakışta önemsiz gibi gözükse de bu su haznelerinin tamamı dikkate alındığında büyük su yüzeyleri oluşturmaktadır. Yerel yönetimler bu konuda gerekli önlemleri vakit geçirmeden almalıdır. 

9.  Nisan-Ekim aylarını kapsayan dönem için İstanbul barajlarına gelen toplam suyun ortalama olarak 9622'si buharlaşmaya uğramaktadır. Bu, gelen toplam suyun 1/5 inden daha fazladır ve üzerinde durulması gereken bir değerdir. Bu nedenle baraj göllerinde buharlaşmanın azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. İstanbul barajlarından olan buharlaşmanın azaltılması için bazı öneriler aşağıda verilmiştir: 

. Başta Büyükçekmece olmak üzere bazı barajlar geniş yüzey alanlarına sahip sığ barajlardır. Bu durum buharlaşmayı önemli ölçüde attırmaktadır. İstanbul barajları içinde en büyük buharlaşma kayıplarının Büyükçekmece'de meydana gelmesinin nedeni budur. 
Buradan uygulamaya yönelik olarak çıkarılabilecek en önemli sonuç bu gibi barajlarda biriken suyun, buharlaşmanın fazla olduğu yaz aylarına bırakılmadan kış mevsiminde kullanılması; yaz aylarında ise ağırlığın buharlaşmanın daha az olduğu barajlara verilmesi önemli bir çözüm olacaktır. Bundan sonra inşa edilmesi düşünülen baraj gölleri daha derin ve şevleri daha dik olacak bir şekilde inşa edilmelidir. Ayrıca kurak dönemlerde mevcut barajların ölü hacimlerinde biriken materyal temizlenerek barajların su tutma kapasiteleri- nin arttırılması yoluna gidilmelidir. 

. İstanbul'daki pek çok baraj rüzgâr etkilerine açıktır. Rüzgâr buharlaşmayı arttırdığı gibi su yüzeyin- de dalgalar oluşturarak, güneş ışınlarının su ortamına daha dik bir açıyla girmesine neden olmaktadır. Bu durum su sıcaklığının ve dolayısı ile buharlaşmanın artmasına neden olur. İstanbul genelinde hâkim rüzgârın kuzey-doğu ve güney-batılı olduğu dikkate alınarak, barajların en azından bahsedilen yönlerinin ağaçlandırılması yoluna gidilmelidir. 

. Su alma yapıları öncelikle sıcak sığ kısımdaki suyu çekecek şekilde dizayn edilmelidir. 

. Özellikle derin barajlar için göldeki tabakalaşmayı engelleyici sistemler geliştirilmelidir. 

. Kritik dönemlerde göl yüzeyinin yüzen cisimlerle kaplanması gibi fiziksel; Oktadekanol ve hegzadekanol gibi kimyasal yöntemler alternatif önlemler olarak dikkate alınmalıdır. 

(Kaynak: BBC, İTÜ Prof.Dr. Kasım Koçak) 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Dünyaca ünlü girışımcı ve milyarder Elon Musk'ın ıbi olduğu ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX Elon Musk'ın girişimiyle hayata geçirilen dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Rekor fırlatılışın en özel yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi. 
İnsanoğlunun Mars hayali için dev bir adım atıldı. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon Heawy roketi Mars yolculuğu için uzaya fırlatıldı. 

esla'nin üst düzey yöneticisi ve SpaceX'in kurucusu dünyaca ünlü girişimci milyarder iş adamı Elon Musk'a ait Falcon Heavy füzesi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Rekor ırlatılışın en özel yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi. Binlerce kişinin canlı, milyonlarca insanın ise canlı yayın araçlarıyla izlediği SpaceX'in Falcon Heavy roketi Mars yolculuğuna başlarken, tüm dünyada merak uyandırırken gelişme karşısında farklı kesimlerden ise eleştiriler geldi. 
Rusya Uzay Ajansı Roskosmos, Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketinin Tesla marka bir spor arabayı Falcon Heavy roketiyle uzaya göndermesiyle ile ilgili bir açıklama yaptı. 

yansın sözcüsü Igor Burenkov bunun “harika bir paarlama numarası" olduğunu söyledi. Elon Musk'ın uzay yarışının yeniden başlaması gerektiğiniz belirten açıklamasına da cevap niteliğinde olan Burenkov yaptıgı açıklamada, “Tesla'da işler iyi gitmiyor, bunu herkes biliyor. Bu mükemmel bir numaraydı. Sadece harikaydı." 
ifadelerini kullandı. 


; sal 
Üstteki fotoğraf photoshop gıbı görünse de orjınal, SpaceX > şirketinin paylaşımı 


; 


l 
Alttaki fotoğraf ise tüm bunların reklam amacıy a yapıldığını söyleyenlerin paylaşımı 
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Bıraksalar bordan elmas, tahtadan atom bombası yapacağız. 78. dereceden masonlar, pelerinli tapınakçılar her yerde önümüze taş koyuyorlar. © 


46 #newistanbul 
Şubat Mart 2018 


Piramit'in içindeki göz, üçgenin içindeki kulak, gözün içindeki böbrek ve saymakla bitmeyen gizli semboller ve şifreler. Her biri o kadar gizli ve derin yapılanmaların amblemleri ki ancak büyük resme üç dakika şaşı bakıp daha sonra yandaki prizmaya bakınca görebilirsiniz. Neden mi? Nedeni gayet açık ve net. Bu sembollerin sahipleri bilinmek ve deşifre olmak istemiyorlar onun için de sembollerini tabelalarına ve şirket logolarına koyuyor ve hatta rozet yapıp yakalarına takıyorlar. 

Yoksa sizin bu yapılanmalardan haberiniz yok mu? Gerçi nasıl olsun ki? Adamlar çok gizli çok. Mesela dünyayı yöneten yedi büyük aile var. Bu aileler sağlıktan spora, medyadan ekonomiye kadar her alanda faaliyet gösteriyor ve gizli bir emel için çalışıyorlar. Siz televizyonlarda ahkam kesen teorisyenlere aldırmayın. Bu yedi ailenin oğlundan kızına, gelininden torununa kadar isim isim sayıp kim nerede ne iş yapar, ne yer, ne içer anlatıyorlar ama bahsi geçen aileler bile kendilerinin farkında değiller. Anlayacağınız o kadar gizli ve esrarengizler. 

Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri de sahip olduğumuz düşünce yapısı ve entrikalarla dolu fikir dünyamız. Hemen her şeye karşı ürettiğimiz bir komplo teorisi var. Herkesin bize karşı olduğu ve herkesin gizli bir amaç için çalıştığına dair kuvvetli bir inanca sahibiz. Psikolojide ve sosyolojide bu nasıl açıklanır bilmiyorum lakin mutlaka bir izahatı olduğuna inanıyorum. Bence başarısızlıklarımıza ve içinde bulunmaktan memnun olmadığımız durumlara karşı geliştirdiğimiz bir savunma mekanizması bu. “Biz araba yaparız ama bırakmıyorlar.” “En köpüklü deterjanı biz icat ederiz ama o şirket yok mu o şirket!” Daha vahimi de ülkeleri yönetenlerin bu aileler yada onların bize seçtirdikleri siyasetçiler oldukları iddiası. Düşünsenize verdiğiniz oy, siyasetçinin icraatları, ülkenin sosyoekonomik şartları hepsi palavra. Akademisyenler, iş adamları herkes birilerinin adamı herkes bir gruba bağlı. E madem öyle, sen kimin adamısın? Rokafeller'in amca oğlu musun yoksa Rotşilt”in kayınçosu musun? 

Televizyonlar bu amcalardan geçilmiyor. Enteresandır, en çok satılan kitaplar da bu kimselere ait kitaplar. Tapınakçılardan girip masonlardan çıkıyorlar. 
Benzine gelen zamdan tutun, bakkaldaki ekmeğin gevrekliğine kadar her şeyin altında çok gizli, çok tehlikeli yapılar olduğunu dile getiriyorlar. Kimse de çıkıp sormuyor; Bunlar bu kadar gizliyse sen nereden biliyorsun? Lozan'ın gizli maddeleri misali her detay biliniyor ama nerede yazdığını kimse gösteremiyor. Palavracı palavra atmakla memur onu anlıyorum, inanana ne demeli! 
Birbirinden egzantirik kapakları olan kitapları sallaya sallaya palavralar 


anlatıyorlar. (o Bıraksalar oObordan elmas, tahtadan atom bombası yapacağız. 78. 
dereceden masonlar, pelerinli o tapınakçılar her yerde önümüze taş koyuyorlar. Küresel sermaye sahiplerinin ve lobilerin çeşitli önleyici müdahaleleri ya da spekülasyonları olduğu yadsınamaz bir gerçek bunu kabul ediyorum. Lakin her başarısızlığı bu çevrelere yormak, her geri kalmışlığı gizli(!) 
yapılanmalara bağlamak akıl karı değil. Bunun adı beceriksizliğe bahane bulmaktır. 
Yatakta metresiyle basıldığında bana komplo kurdular diye bağıran acemi hovardanın isyanı ne ise bu sır küpü teorisyen amcaların yaptığı da odur. 

Ekran ekran gezip palavralarla dolu kitaplar yazacaklarına “neyi nasıl daha iyi yaparız”ın peşine düşseler çok daha faydalı olacaklarını düşünmüyorlar. Çünkü bahane bulmaktan kolayı yoktur. Çaresizliğe ve beceriksizliğe batmış olanlar için ise psikolojilerini düzeltmek için de bundan daha teselli edici bir yöntem yoktur. Beceriksiz işadamı markamı nasıl dünya markası yaparım sorusunu sormak yerine illümaniticiler benim önümü 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kesiyor odemeyi yeğliyor. o Muadilleriyle kıyaslandığında kalitesinin sıfır olduğunu, müşterinin memnuniyetsizliğini görmüyor fakat kimsenin göremediği büyük resmi şıp diye görüyor. 

İşçisinden memuruna, esnafından işadamına, bürokratından siyasetçisine kadar hepimiz aynı zihniyetteyiz. Borla çalışan tank, Konya'nın altındaki uzay üssü, ne radarla ne gözle görülmeyen uçak hep bu kafanın ürünü. 

Millet olarak bu durumda olmaktan üzüntü duyuyorum ama benimde elimden bir şey gelmiyor. Sonuçta ne Rokafeller'in damadıyım ne pelerinli tapınak şövalyesi. 
Kendi halinde bir adamım. Aslında Time” 
da bile yazabilirdim fakat benimde önümü tıkıyorlar. Bunların hepsini Oo yakında yazacağım “Kömürlük Şövalyeleri” kitabımda anlatacağım. Bakkal Hayri'nin peynirleri neden tatsız, çay neden oturmamış, çektiğim taş neden okey değil her birini açıklayacağım. 
Büyük resmi gördüğünüzde sizin de bakış açınız değişeceğine adım gibi eminim. 


garantisi 
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HAZİN BİR 
SARIKAMIŞ 

HİKAYESİ... 
DUMANLI 


ÖMER 


# Süreyya Aydın 
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Ruslarda yıkılan, dağılan “Hasta Adam” 
Osmanlı'nın ballı mirasından pay kapma telaşı ile Doğu'dan saldırır 
Anadolu'ya. Batının kışkırtması ile Anadolu'da bir Ermenistan sevdasına tutulan yerli Ermeniler yaverlik eder Ruslara kurdukları çetelerle. Son vatan parçası da elden çıkmak üzeredir” 
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Dışarıda Kar yağıyor... 


Hava çelik bir ustura gibi 
Dışarıda kar yağıyor 
Zemherinin en acımasız günleri 
Dışarıda kar yağıyor 
Öyle masallarda ki gibi incecikten 
Ya da lapa lapa değil 
Döne döne 
Buram buram 
Dışarıda kar yağıyor 


Hava ustura gibi soğuk 


Dışarıda kar yağıyor 
Morarmış ellerini 
Isıtmaya yetmiyor nefesi 
Kimi kimsesi 
Gidecek bir yeri yok 
Dışarıda kar yağıyor 
Sırtında paltosu yok 
Dışarıda kar yağıyor 
Ayağında pabucu yok 
Dışarıda kar yağıyor 
Ünal Büyükgönenç — Dışarıda Kar Yağıyor 


Evet böyle diyordu şarkı. 

Ama bu bir şarkı değildi. 

Yaklaşmakta olan beyaz bir ölümün ayak sesleriydi... 
1914 ün kışıydı... 

Evet dışarıda kar yağıyordu. 

Hava çelik bir ustura gibiydi 

Yer Sarıkamıştı... 


Yürek sızlatan bir hikayedir Dumanlı Ömer'in hikayesi. 


Ömer, dedemin babasıdır, yani büyük dedem. 1873 
doğumludur. Eli silah tutmaya başladıktan sonra, babası Osman gibi elden çıkmakta olan vatanı elde tutmak için cepheden cepheye koşmuştur. 42 yaşındadır. Cepheden cepheye koşmaktan çocuklarının başında bulunamamış, onlara sıkı sıkı sarılıp yavrularım diyememiştir bir türlü. İki oğlu vardır henüz 12 
-14 yaşlarında. Seferberik yıllarıdır. 


Açlık, yokluk, sefalet diz boyudur. Dağlardan Keven (Yağlı bir bitki) köklerinin sökülüp kaynatılarak suyunun çorba niyetine içildiği yıllardır. İki erkek delikanlı olması gereken dedem ve ağabeyi yoksulluktan, düzgün beslenememekten sıska, cılız kalmış iki kardeştir. Seferberlik yıllarında eli silah tutan herkes mutlaka bir cepheye yollanmıştır. Cepheye gitmeyip kaçanlarda olmuştur. Gidenlerin ve dönmeyenlerin hüzünlü hikayeleri unutulup giderken, Asker Kaçakların (Hain) hikayesi bir “Kahramanlık Destanı!” gibi anlatılıp durur. 


Gelelim dedem Ömer'in hazin hikayesine. 
Ruslarda yıkılan, dağılan “Hasta Adam” Osmanlı'nın ballı mirasından pay kapma telaşı ile Doğu'dan 


saldırır Anadolu'ya. Batının kışkırtması ile Anadolu'da bir Ermenistan sevdasına tutulan yerli Ermeni'ler yaverlik eder Ruslara kurdukları çetelerle. Son vatan parçası da elden çıkmak üzeredir. Bu büyük, bu necip millet kendisi yemez askerini yedirir, kendisi giymez askerini ordusunu giydirir. Onun için dağlarda Keven kökü kalmamıştır seferberlik yıllarında. Ekmekler aşlar orduya, askere gitmiştir çünkü. Vatanın selameti her şeyin önündedir zira. 


Ömer dedem köyün en varlıklı ismidir. Tarlası tapanı çoktur. Osmanlıda toprak reformuna kadar 7 köyün tımar sahibidir babası Osman Ağa. Fakat son birkaç yılda nesi var nesi yok seferberlik şartlarında tek tek el konulmuştur. Geriye bir çift öküzü, birkaç inek 

dana, birkaç koyun kuzu ve bir çiftte katırı kalmıştır. 


Ruslar Anadolu'ya saldırınca 1914 yılının Aralık ayında köye zaptiyeler gelirler, eli silah tutan herkesi ve ne kadar binek, yük hayvanı, kağnı ve kağnıyı çekmek için öküz varsa alıp giderler. Son gelişlerinde bu kez Ömer dedemde alınmıştır silah altına. Köyde eli silah tutan herkese haydi Sarıkamış'a derler ve 
42 yaşındaki Ömer dedemi alarak giderler. Dedem 
yalnız değildir. Katıldığı birliğin başında Kelkit Vadisinden geçen İpek Yolunun korunması için Kelkit Çayı kenarına, Kurbağalı Köprünün hemen yanı başına kurulan Karakolun komutanı Çavuşda vardır. 
Dedemin Muhtar olması hasebiyle Çavuşun yanında saygınlığı en üst düzeydedir. 


Mevsim kıştır. Aralık ayının dondurucu soğuğu 


yüzleri bir bıçak gibi kesmektedir. Dedem Sarıkamış yolundadır ancak aklı geride köyünde, eşinde, 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çocuklarındadır. Ömer dedem Sarıkamış'a giderken geride bir eş ve üç çocuk bırakmıştır. Hatta dedem Sarıkamış'a giderken ( ki bu yıllarda gitmek var, dönmek yoktur ne yazık ki) dönmeyeceğini bilen köyde ki komşuları “Bu çocuklar Ömer amcanın ocağını tüttürür” derler. Dedem gidince geride bir anne 2 de çocuk biçare kalakalırlar. Birde geçimlerini temin etsin diye devletin el koyduklarından arta kalan kala kala bir katır, bir de inek kalmıştır. Allah'tan başka sahipleri, sığınacak kimseleri yoktur. 


Dedem eşine sıkı sıkı tembih eder “Gidip gelmemek, gelip görmemek var. Ne olur ne olmaz, yavrularıma sahip çık. Ocağımız sönmesin. Bizimde arkamızdan bir Fatiha okuyanımız olsun. Şu inekle şu katırı birlikte çifte koşarak çocukların rızkını temin et” der çocuklarının anasına. 
Çocuklarına tek tek sarılır, doya doya öpemediği sarılamadığı çocuklarını tekrar tekrar 

kucaklar, gözlerinde yaşlar arkasına baka baka düşer yollara. 


O yıllarda sadece 12 yaşında bir çocuk olan dedem bu sahneyi anlatırken sanki o anı tekrar tekrar yaşıyormuş gibi duygulanır, anlattıkları boğazına dizilir, gözyaşlarını tutamazdı. Sanki, dedemin içine doğmuştur bu ayrılığın bir son görüşme son kucaklaşma olduğu. “Gözlerim hep şeher yolunda kaldı, sanki günün birinde çıkıp gelecekti babam” derdi dedem. Ama gidenler asla geri dönmezdi bu yıllarda... 

Soğuk, kış, kıyamet! Şebinkarahisar - Alucra — Erzincan - Tercan üzerinden Sarıkamış'a doğru yol almaktadırlar. Giderken de kendi öküzleri ve katırları ile cepheye silah ve mühimmat götürmektedirler. Erzincan'ı geçip Tercan'a doğru yol alırken bir ara mola verirler karların üzerinde bir duvarın dibinde. Karakol Çavuşu dedeme “Ömer Emmi aha şu önümüzde duran katır senin köye bıraktığın katır değil mi?” deyince “Ula sen ne diyorsun Çavuş” 

der ve dikkatli gözlerle katıra bakar. Evet, katır gerçekten de dedemin çocuklarının rızkını tarladan tapandan çıkarsınlar diye ineğin yanına bıraktığı katırdır. “Eyvah!” der dedem “Çocuklarım açlıktan ölecek” ve oracıkta bir daha açmamak üzere gözlerini kapatır. 
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Sarıkamış'a ulaşamadan şehit olmuştur dedem. Hemen orada yol üzerine bir mezar kazarlar ki toprak donmuştur, toprağa kazma bile işlememektedir. Dedemi defnederler bir mezarcığa ve yollarına devam ederler. 


Geride kalanlar evlerinin direği Ömer'i beklerken Aylar sonra geriye 

sağ salim dönen Karakol Çavuşu getirir kara haberi. Bir ateş düşer Civrikoğulları'nın ocağına. Evin direği devrilmiştir artık. Geriye iki küçük erkek çocuk ve biçare bir anne kalır. 


Karakol çavuşu sağ salim dönüp bu kara haberi getirmese belki bu gün dedemin sonunun ne olduğunu bile bilmeyecektik. Kara haberi alan dedemin annesi dayanamaz bu acıya, çok geçmeden sessizleşir, hissizleşir, sonra delirir ve çok geçmeden iki çocuğunu öksüz bırakarak göçer bu alemden ebedi aleme. 


Felaketler peşpeşe gelmeye başlar. Ve daha sefil yıllar başlar dedem için. Dedemin erkek çocuklarının birinin adı Muammer diğerinin ise Mehmet'tir. Muammer; 

güçlü, kuvvetli, kopumlu, iri yarı bir çocukken, Mehmet ise; zayıf, çelimsiz, ufak tefek 

bir çocuktur. Komşular derler ki “Şu Mehmet fazla yaşamaz ölür gider de, aha şu Muammer Azalar'ın soyunu devam ettirir, ocaklarını tüttürür”. Ama tam tersi olur. Muammer 

15 yaşında delikanlı iken annesinin ve babasının ölümünden sadece birkaç yıl sonra bir “Çiçek 

salgını”na yenik düşer. O sıska, zayıf, çelimsiz çocuk dedem büyür ve Civrikoğullarının - Azalar'ın ocağını tüttürür. 


Belki yukarıda anlattığım hikaye gibi yüzlerce hikaye mevcut bir çoğumuzun belleklerinde. Ne isimsiz kahramanlar, ne koç yiğitler, ne yiğit delikanlılar canını verdi bu vatan uğrunda. Bir daha dönmeyeceklerini bile bile, sırf çocuklarının geleceği için seve seve canlarını verdiler cephelerde siperlerde. Allah onların hepsinden razı olsun. 


Rabbim Ömer dedemin| ve varlığını çocuklarının geleceği için bu vatana hediye eden bütün şehitlerimizin ruhunu 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P AHMET 
ŞAFAK 


Namı değer “Yalnız Kurt” Ahmet 
Şafak'ı ağırlıyoruz bu ay. Türkiye'nin en çok halk konseri veren 13 kitabı 

ve onlarca müzik bestesi olan tüm bunların üzerine fikri mücadelesiyle zorluklara karşı dimdik ayakta duran, tanıdıkça seveceğiniz, sevdikçe tanımak isteyeceğiniz bir adam... Onun hakkında ne söylesek az, lafı uzatmadan memleket derdiyle yanan ender sanatçılarımızdan diyelim ve sözü 
Ahmet Şafak'a bırakalım... 


“ZINAdA NONMASAL V.WINIGTIA ZMAVA IAVTOd NVANINVTINLVN NINSILAA NVMVH :IVLNOdON 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c6 
Sanat kültürden soyutlanamaz kültür ise canlı bir 


varlıktır;toplumsal hareketlilik her şeyi etkilediği gibi sanatı da etkiler.Örneğin müzik gecekondulaşmadan,göçler den,politik değişimlerden etkilenir.Toplumsal değişiklik bir çerçeve ve biçim yaratır.Müzik de bu biçime dönüşür... 
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EN 


Müzik,kitap,gazetecilik,tv programla rı,oyunculuk,söyleşiler,konserler. Bir çok farklı alanda projeler meydana getiriyor,eserler ortaya koyuyorsunuz.Kendinizi hangi alana yakın hissediyorsunuz? 


AHMET ŞAFAK: 


Öncelikle artık gazeteci değilim. 
Doksan sekiz yılına kadar gazetecilik yaptım ve bıraktım.Bazen dışarıdan köşe yazdığım oldu ; bu da beni gazeteci değil sadece yazar yapar. 
Vaktiyle birkaç dizide deneme mahiyetinde başrol oynadım,bu 

da demektir ki oyuncu da değilim. 
Mesleğim zaten sahne sanatçılığı. 
Söyleşiler ise işimin parçası.Toplam on üç kitabım var ve düzenli olarak her yıl bir kitap yazıyorum ; bu beni yazar yapar.Kendimi sanatçı-yazar olarak kabul görüyorum. 


İlk albümünüzden bu yana ülkemiz- de sanatın konumu ve içeriği çok değişti.Daha popüler tabiri caizse kullan at şarkı ve şarkıcılar daha çok dinlenir oldu.Hem sanatçı hem de fikir adamı olarak Türkiye'nin değişen müzik serüvenini ve bu durumu nasıl buluyorsunuz? 


AHMET ŞAFAK: 


Sanat kültürden soyutlanamaz kültür ise canlı bir varlıktır;toplumsal hareketlilik her şeyi etkilediği gibi sanatı da etkiler.Örneğin müzik ge cekondulaşmadan,göçlerden,po litik değişimlerden etkilenir.Toplumsal değişiklik bir çerçeve ve biçim yaratır.Müzik de bu biçime dönüşür.Folklor,arabesk,rock müzik ve pop müzik sosyolojik gelişimin seyrine göre oluşur.Müzik eski dönemde sarayın desteği ve teşvikiyle yapılırdı.Ayrıca tekkelerin Türk müziği üzerine ciddi etkisi vardı. 
Bunların yanı sıra asyadan getirdiğimiz aşıklık,ozanlık geleneği halkın folklorunu tek başına temsil ediyor,toplumun kültür damarların- da dolaşan kan gibi vücudu yani kültürü besliyorlardı.Cumhuriyetle birlikte armonik müzik ve çok seslilik başladı.Köylere,kasabalara gitmek,derleme yapmak,bunları armonize etmek Cumhuriyetin ilk yıllarına rastlar.Daha sonra radyolar müziği yönlendirmeye başladı. 
Ardından gazinolar ve sonra televizyonlar sanatı ve sanatçıyı şekillendirdi.Doksanlı yıllar Unkapanı yapımcılarının yıllarıdır fakat internetle birlikte postmodern dönemin sembol kültür aracı sosyal medya hayatımıza girdi.Sosyal medya artık bir dünya salgını.Herkesin her şeyi yapabildiği estetik ve etik kaygıların ön planda olmadığı bir alan.Şimdi videoyu çek ilgi topla takipçi sayın artsın.Bütün mesele bu.Tabiki bütün bunlar sizin de belirttiğiniz gibi kullan at modeli işler üretir. Videotek akım kültürel bir değer üretemez. 
Yaşadığımız süreç tarihe değerli bir dönem olarak geçmeyecek ve milletin hikayesine yazılmayacaktır. 


Medyanın açık olarak müziğe ve sanata dair yönlendirmesi var.Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 


AHMET ŞAFAK: 

Bu sorunuzun cevabını fazlasıyla 
“Şöhret Sanatı Öldürdü Cinayeti 
Ben Gördüm “ kitabımda anlattım.Eskiden medya, sanatı,kültürü belirliyordu İstedikleri sanatçıyı 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tercih ediyor,destekliyor istemediklerini yok sayıyorlardı.Çünkü medya sanata eğlence unsuru olarak bakıyor,kendi kafasına göre eğlence tarzı kurguluyordu.Reality şov adıyla halkın da içine çekildiği bir kurgulama başlayınca sanatın ve sanatçının üstünlüğü kalmadı.Şimdi yemek programlarında,evlilik programlarında insanlar yarışıyor,ünlü oluyorlar.Andy Varhol'un kehaneti gerçekleşti."Birgün gelecek herkes beş dakika şöhret olacak. “ Andy 
Varhol böyle söylüyordu,oldu. 
Şimdi dikkat ederseniz televizyonlarda müzik programı kalmadı. 
Kalan tek tük programlar içinde 

de müzik hakim mevkide değil.Bir sürü labarbanın içinde fon müziği şeklinde kullanılıyor.Şimdi medya youtuber'lerin,sosyal medya fenomenlerinin peşinde koşuyor. 
Müziğin dinleyici profili değişti.Nüfuzumuz çok genç kırk milyon genç nüfusun elinde cep telefonu.Çocuk 


yaşta edindiğimiz cep telefonlarından pop müzikten başka bir şey dinlemiyor,bomboş konuları konuşan “youtuberleri” izliyoruz.Gelinen bu süreçten başta müzik sektörünün tarafları olan medya,yapımcı ve sanatçı olarak hepimiz mesulüz. 
Tabi ki politikacıların da bu konuda gerekli hamleleri yapmakta geciktiğini göz ardı etmemeliyiz. 


Yalnızkurt,Vay Delikanlı gönlüm,Sarıkamış,Olsun,Ay yıldız 
Kolye,Adam Gibi ve daha niceleri... 
Özellikle bazı eserlerinizin derin bir hikayesi olduğunu düşünüyoruz. 
Sizden dinlemek isteriz. 


AHMET ŞAFAK: 


Ben şarkılarımı kültürümüzün izini sürerek yapmaya çalışırım.Kültürle bağlantılı tüm şarkılar milli kültürün parçasıdırlar.Mesela “Vay Delikanlı 
Gönlüm?! Aşk hayatın gerçeği. 
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Yaşanır ve şarkıya dönüşür.Şarkıların bir melodisi bir de sözel bölümü vardır.Sözel bölümünde öyle bir anlatım olmalı ki şarkı derinleşsin. 
Şarkıyı ancak toplumsal yaşanmışlık derinleştirir.Türk toplumunun şuuraltında aşk dediğinizde Leyla-Mecnun,Ferhat —Şirin,Kerem-Aslı,Tahir-Zühre derin anlamda yaşar.Ben bu destansı aşkların çekim alanında günümüz aşklarının vefasızlığını anlattım.Popüler kültür tabi ki bu derinlikle ilgilenmez ama bu şarkıyı dinleyenler sözleri tekrarlandıkça toplumsal bilinçaltı beslenir ve mazi ile bugün kucaklaşır. 


66 
Şarkıyı ancak toplumsal yaşanmışlık 
— derinleştirir. 


Bazı şarkılarımın değil pek çok şarkımın hikayesi var.Ama hikayeleri anlatmaya sayfalar yetmez.Sadece şunun bilinmesini isterim ben suya sabuna şarkı yazmam.Şarkılar değerlidir. 
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Son dönemde 2008 yılında çıkardığınız Vay Delikanlı Gönlüm Vay,şarkınız bir anda çok popüler oldu.Biraz geç gelen bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 


AHMET ŞAFAK: 


Vay Delikanlı Gönlüm müzikalite açısından çok iyi şarkıdır.Üç basamaklı zengin bir melodik yapısı vardır.Ayrıca sözleri de belirttiğim gibi halkbilim açısından anlam taşır. 
Tabiki geç gelen ilgiden bahsedemeyiz.Biraz önce belirttiğim gibi süreç değişti.Toplumun psikolojik yönelimleri farklılaştı.Şarkıdaki “Vay Delikanlı Gönlüm Vay Sen bu kurşunu yine mi yedin..” mısrası genel bir duygulanışa tercüman oldu.Bu şarkıya son dört yıldır toplumun ilgisi vardı.Remiksleri yapıldı,ardından yüzlerce genç video yapıp bana yolluyorlar yahut youtube'de paylaşıyorlardı.İçlerinden bir kardeşimize şans güldü,Kanal D'de Beyaz art arda birkaç kez programına konuk edince şöhret konusunda ilginç ders niteliğinde olay ortaya çıktı. Bütün bunlar yeni şöhret sistemini gözler önüne sermiştir.Benim şöhret konusunda bir kaygım yok; olmadı olmaz da.Tabi ki şarkılarımın bilinmesini ,söylenmesini isterim.Bu her bestekar sanatçının temel arzusudur. 


Biraz kitaplarınızdan bahseder misiniz? 


AHMET ŞAFAK: 


Yayınlanmış 13 kitabın yazarıyım. 
Galiba dünyada aktif sahne sanatı yapıp da bu kadar kitaba sahip tek sanatçı benim.Bunu arada bir hatırlamak hoşuma gidiyor.Daha önce politik,eserler kaleme alırdım. 
Şimdilerde sadece roman yazıyorum ve artık politik kitap yazmama kararı aldım.Bir sanatçı meramını sadece edebiyat sınırları içinde anlatmalı,diye düşünüyorum.Romanlarımı önemsiyorum,çünkü tezli romanlar kaleme alıyorum.İlk romanım “Kan Meclisi 1915” bir dönem hikayesi.Zor bir yazım süreci oldu. 
Çünkü romanda geçen şahsiyetlerin çoğu gerçek tiplerdi.Enver Paşa,Ziya Gökalp,Talat Paşa,Bahaattin Şakir gibi 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isimler.Olayların önemli bir bölümü tarihi kronolojiyi anlatıyordu.Buna rağmen özgün bir konusu vardı. 
Türkiye'de Ermeni meselesini bütün yönleriyle işleyen bir roman..Roma- nın baş kahramanı bir adli tıp hekimi.Düşünün 1915 yılında adli tıp hekimliği.Ciddi araştırma isteyen bir konu.Polisiyedir ama kamuoyunda dikkat çektiğini söyleyemeyiz.Diğer romanlarım günceldir ve her birinin ayrı bir tezi işlediğini söyleyebilirim. 
Kurt 2015,Kurdun İntikamı,Kurt Kapanı,Turukkuların Hayaleti. 
Keyifli,aşk temelli ve güncel temalı eserler.. 


Ziya Gökalp diyelim sözü size bırakalım... 


AHMET ŞAFAK: 


Ziya Gökalp,bilinenin çok ötesinde fikri derinliği ve vizyonu olan bir düşünür.Fikirleri bugün de tartışılmaktadır.Özellikle Latin Amerika'da aydınların kendilerini konumlandırmaları noktasında Gökalp'in kültürmedeniyet ayrımını tartıştıklarını biliyorum.Gökalp,Türk düşünce sistemine çok önemli satırbaşları bırakmıştır.Ben de kitaplarımdan biri olan “Yirmibirinci Yüzyıldaki Gelişmeler Işığında Türkleşmek İslamlaşmak Çağdaşlaşmak “ kitabımda bu satırbaşlarını yazdım.Türkiye'nin aydınları Gökalp'i yeniden keşfetmelidir.Ama bugünkü fikir(sizlik) ortamında bu mümkün gözükmüyor. 


Eserlerinizde vatan ve millet sevgisini ön planda tutuyorsunuz. Sanatçı kimliğinizin yanında bir de fikir adamı kimliğinizin olduğunu biliyoruz. 
Bu açıdan soruyorum,dergimizin bu ayki dosya konusu Afrin'e yapılan 
“Zeytindalı Harekatı “ konusudur. 
Bu konuda okurlarımıza neler söylemek istersiniz? 


AHMET ŞAFAK: 


Aslında eserlerimde insan gerçeğini ön planda tutuyorum. 

İnsan dendiğinde yaşadığı ortam,ülkesi,vatanı,değer yargıları bir bütün teşkil eder.Türkiye'de yaşayan bir sanatçı sadece lay lay lom 


şarkılar yapıp,söyleyemez.Popüler kültürün tesirinde kalan geniş halk kitlesi eğlenmek amaçlı şarkı istese bile sanatçı, taşıdığı aydın sorumluluğu ile meselelere parmak basar. 
Benim ki işte bu sorumluluğun sonucudur.Yoksa amacım politik olmak değil,olması gerekeni yapmaktır.Bakın bizim açtığımız o yolda bugün sanatçılar vatan,millet konusunda daha hassas.Mesele budur. 
Yoksa aşk eksenli benim de bir çok şarkım var.Beni Ellere Sorma,Unut 
Onu Gitsin,Ah be yar, Vay delikanlı gönlüm gibi daha pek çok.. 


Zeytindalı harekatına gelince..Zeytin 
Dalı harekatı Türkiye'nin varlığını sürdürmesi açısından hayati değer taşıyan bir politik-askeri harekattır.Kahraman Mehmetçiğimizin büyük ve destansı bir hamle ile 
Amerika'nın İsrail'le birlikte başını çektiği bu kuşatmayı yarması her türlü takdirin üstündedir.Elbette bu hayati stratejik operasyon devlet aklının nasıl büyük bir vukufiyetle çalıştığını da ayrıca göstermektedir. 
Milletimizin büyük bir kadirbilirlikle devletinin ve Mehmetçiğin yanında olması ve güçlü bir kamuoyu desteğinin oluşması sevindiricidir. 
Türkiye her türlü kuşatmayı yaracak güçte ve inançta bir ülkedir.Toplumun bütün kesimlerinin bu şekilde düşünmesi ayrı bir değeri ifade etmektedir.Mesele siyasi değil millidir. Mehmetçiğin bu harekatı nasıl büyük bir şuurla gerçekleştirdiğini görüyoruz.Mehmetçik,Kızılelma yolunda beklemesinler demiş ve bu çağrı milletimizin duygu dünyasında büyük yankı bulmuştur. 
Ben de bu çağrıdan etkilendiğim için,Beklemesinler adlı bir şarkı yaparak Mehmetçiğe hediye ettim.Yiğit Mehmetçiğe gönül dolusu,dualı selamlar olsun. 


Okuyucularımıza neler söylemek istersiniz? 


AHMET ŞAFAK: 


Her birine ayrı ayrı saygılarımı sunar, esenlikler dilerim. 
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SEZGİN Ali Haydar Usta 


5URMEYİZ 


# Turgut Tunç ik G©turguttunc34 


Ali Haydar Kebabını önerdiler. Bu kebap altı mevsiminde hazırlanmış patlıcan ezmesi, üstünde ise zırh kıymasından kebap, et şiş, tavuk şiş, kaşar mevcut yanındaysa yoğurt, biberile gelmekte” 
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İstanbul'da restoran ve kebapçılar yöresel yemeklerde, kebaplarda “Taş yerinde ağırdır.” deyimini artık bizlere kullandırmıyorlar. Öğlesine lezzetler önümüze sunuluyor ki kendimizi Şanlıurfa'da Gaziantep'te, Hatay'da hissedebiliyoruz. Bu başarılı mutfak ve ocaklardan biri “Gaziantepli Ali Haydar Usta” Bahçelievler şubesidir. Burada sunulan lezzet ve kaliteli hizmet değişmesin diye satın almalar özenle titizlikle yapılır. 
Sebzeleri, halden sabah erken saatte kendi ekibi seçerek alır. Tereyağı, yoğurt, un, baharatlar her şey büyük bir dikkatle alınır ve etler de yıllardır tek bir elden tedarik edilir. Taş fırınından mangalına, mutfağı en lezzetli tatları müşterilerine sunmak için en kaliteli ve doğal malzeme ile donatılmış bir restoran olan Ali Haydar Usta salonu ile de sürekli kaliteye talip olduğunu müşterilerine hissettiriyor. Firma sahibi ve işletmecisi Abdullah Karacan da tüm bu organizeyi işin başında durarak dikkatle takip ediyor. 


Ali Haydar Usta, Gaziantep mutfağının onlarca çeşit kebabını ve yöresel lezzetlerini bizlere sundu. Sunumundaki başarı gözümüze çarpan ilk detay oldu. Başlangıç olarak ortaya kendilerine has tulum peyniri, tereyağı, ezme ve çiğ köfte koydular. Bu klasik lezzetleri tadarken özel çorbalarını da ikram ettiler ki bu mercimek çorbasının farkı et ve ilik suyu ile terbiye edilmesiydi. Ardından tüm lezzetlerini tatmak istediğimizi dile getirince bize kendi adlarını verdikleri Ali Haydar Kebabını önerdiler. Bu kebap altı mevsiminde hazırlanmış patlıcan ezmesi, üstünde ise zırh kıymasından kebap, et şiş, tavuk şiş, kaşar mevcut yanındaysa yoğurt, biber ile gelmekte. Sunulan özel bakır tabağa da değinmeden geçemeyeceğim altındaki kömür ile devamlı sıcak kalan bu bakır tabak yemeğin başındaki ve sonundaki lezzetini bizler için sabitlemiş oluyor. 


Adana, Urfa gibi kıyma kebaplarında benim için önemli olan, et-yağ oranı ve kebabın piştikten sonra makul seviyede kabarmasıdır. Bu şekilde olduğunda kebabın hem görsel hem de lezzeti daha iyi oluyor. Ön önemlisi ise etin zırh ile kıyılmasıdır. Gördüğüm kadarıyla Ali Haydar Usta'da kebaplar bahsettiğimizindin daha fazla özen gösterilerek yapılmakta. 


Bu restoran da her şey kendi bünyelerinde yapılmakta, lezzetlerini daimi kılmak için titizlikle bu düstura dikkat edilmekte. Teşekkür ederiz, Ali 
Haydar Usta ve kıymetli Abdullah Karacan. 
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Uranüs ün lider Koç burcundan başı çektiği ve Tutulumun ardından Dolun halinin birinci gün enerjisi ile As- 


lan burcundan sevgi, ilişkiler ve bu konudaki düşünceleri taçlandırdığı AY etkisi ile Şubat ayına selam ediyoruz. 
Akrep burcunda Jüpiter ile bulunduğu günlerde birçok konuda doruk noktalara çektiği ateşli enerjisi ile kah hızlandıran kah aşırtan kah taşırtan MARS artık yok. 
Şimdi daha mutlu olabileceği yay burcunda ve ayın tamamında keyfine diyecek yok. Hareketli, aktivitesi 

bol, heyecan ve adrenalin seviyesi yüksek günler yaylar için hiç de fena olmayacaktır. Zekâda işleklik, yaratıcılık 


da cesaret, atılım gücü bulurken istek ve yoğunlukla 


ele alacağınız işlerinizde kendinizi gösterebilmeniz de 


mümkündür. Ancak tavsiyemiz kararlık, sabır, dikkat ve azim yönünden kendinizi kontrol etmenizdir. Aksi halde heyecan ve zevkleri tadar ama netice alamayabilirsiniz. 
Bu arada bazı kaza, tehlikeli ve riskli durumlar, anlaşmazlık, çatışma veya kavga türü kargaşaların olması da mümkündür. Tansiyon yükselmeye başlayan ortamlardan uzak durulabilir. 


— 


Mars'ın sert ve rısklı etkisinde kalacak burçlar Ikizler, Balık ve Başak olurken, Kova, Koç, Aslan ve Teraziler 

bu ateşli, canlılık ve hızlılık verebilecek etkilerden daha avantajlı şekilde faydalanabilirler. 

4 Şubat da Ay-Merkür- Mars üçgeni Terazi-Kova-Yay 
burçlarını elele verdirirken zeka, hareket ve duygu enerjilerinin rahat akışını ve kolaylaşmasını sağlayacaktır. 
Tetikleyici pozitif etkiler yaratarak denk gelecek kişilere imkanlar yaratıcı olabilir. Bu burçların daha ziyade ilk derecelerinde Ay, Güneş veya bir yıldızı olanlar için ekstra artı bir durumdur. 

Ocak ayı süresince, aynı burç da “OĞLAK” da bulunmalarına rağmen henüz birbirlerine pek yakınlaşmayı düşünmeyen Pluton ve Satürn kendi yollarında sakin, sessiz, derinden ilerisi için yeni yapılandırma planlarını tasarlıyo olabilirler. 

3-7 Şubat arasında Jüpiter dostumuz sevgili Venüs'ü kare bakışıyla sert etkiliyor. Bu iki şans verici, iyi ve güzel karakterin sertliği olsa olsa durumları abartma, fazla ve gereksiz iyi niyetle, insancıl yaklaşım ya da fazla rahatlık ile boşlukta kalış olabilir. Doğruları görme ve doğruyu yapma zorlukları yaşatabilir. Maddi açıdan da hatalar yaptırabilir, savurganlık verebilir. Kova ve Akreplerin yanı sıra Boğa ve Aslan burçlarının da dikkatli olmasını tavsiye ederiz. 

Sonrasında bundan kaçan Venüs birkaç gün için, Uranüs ile sürprizler hazırlama adına heyecanlı, değişik, orijinal bazı güzel fırsatlar yaratabilir. 

Venüs; 11 Şubat da ise gelip geçici heyecanlar yerine daha latiyf, sakin, keyifli ve anlamlı bir dünyaya konuk oluyor. Elbette Balık Burcuna... 16-18 Şubat günleri Balık burcu ve elbette diğer su gurubu burçlar için renklilik 

ve bol hassasiyet verici, musawvire ve hayal gücünü öne çekici, romantiklik ve düş aleminde dolaşma gibi keyifler yaratabilir. Sanatçılar, yazarlar, müzikle uğraşanlar ve güzelliklerle hemhal olmak isteyenler için faydalı olabilir. 
|Ancak dikkat, arkadan bakan Mars kıskanıp da ortalığı 
kızıştırmasın. Duygular birden değişebilir, vehim aradan başını uzatarak yanıltabilir, yanlış ve riskli durumlara 


Şubat ayı ortalarında genel bir hareketlilik var. Güzel telaşlar, canlı ve hareketli hayırlı olmasını dileyelim... 
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İLBER ORTAYLI | GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 


“Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur.” 


İLBER ORTAYLI 


Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı, evvela imparatorluğu dirilten nesil olan 1880'liler kuşağı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal'in aile kökeni ile başlıyor. 

Akabinde Atatürk'ün askeri eğitimi, Manastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi, İttihat ve Terakki, 1. Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sofya yıllarıyla devam ediyor. 

Ordumuzun İtilaf devletleriyle sekiz cephede mücadele ettiği Birinci Dünya Savaşı, kutlu zaferlerimiz Çanakkale ve Kutü'l Amâre, Mondros, son padişah Vahideddin, bir milletin ve ülkenin ölüm fermanı olan Sevr... 

Tüm detaylarıyla Milli Mücadele dönemi, 23 Nisan 1920 
ve sonrasında muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Sava- 


şı, İnönü Muharebeleri, Lozan Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet'e giden yol... 

Saltanat ve hilafet tartışmaları, Lozan, On İki Ada, mübadele, Osmanlı'dan kalan borçlar, Musul ve yakın tarihin en önemli meselesi olan inkılablar... 

Son olarak kişisel özellikleriyle, dünyada, anılarda, hafızalarda kalan izleriyle modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk... 

İlber Ortaylı bu ilk biyografisinde yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor. 
Türk tarihçiliğine hiç unutulmayacak ve sürekli başvurulacak bir rehber kitap daha kazandırıyor... 

(Tanıtım Bülteninden) 


İLBER ORTAYLI 


GAZİ MUSJ AFA KE MAL 


ATATÜRK 
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Arda'nın Mutfağı 

Yazar: Arda Türkmen 
Yayınevi : Doğan Kitap 
Mutfağınızda şef sizsiniz. 


Çocukluğumun ilk yılları hafif kilolu, hadi kabul edeyim tombul diyebileceğim kıvamda geçti. Oldum olası yemek yemeyi severdim, hâlâ da çok severim. O yıllardan bu yana lezzet anlayışımda çok şey gelişti ancak değişmeyen tek şey, basit ve lezzetli yapılan yemeğe duyduğum iştah... 

Yiyecek içecek dünyasına girdiğim ilk günden beri en önemli felsefem, çevremizde kolayca bulabileceğimiz, hatta bazen sıradan olarak bile nitelendirdiğimiz ürünleri kullanarak, sıra dışı sonuçlara ulaşmaya çalışmaktı. 

Catering, lokantalar ve en sonunda “Arda'nın Mutfağı” televizyon projesinde de bu felsefemden hiç vazgeçmedim. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, tamamen bu duyguyla hazırlanmış, çevrenizde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle sıra dışı lezzetler hazırlamanız için kaleme alınmıştır. Hafta içi dünya için, hafta sonu kendi için yemek yiyenlere, iyi yemek yemeyi sevenlere... 
(Tanıtım Bülteninden) 


Suat'ın Mektubu 


Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar 


AHMET HAMDİ 


TANPINAR Yayınevi : Dergah Yayınları 
SUAT'IN 
MEKTUBU Tanpınar Külliyatı yeni eserlerle genişliyor... Tanpınar Arşivi'nden yayına 


hazırlanan ilk kitap : Suat'ın Mektubu 


Tanpınar, Huzur'u yayımladıktan sonra yaptığı bir söyleşide kendisine yöneltilen, “Huzur devam edecek diyordunuz?” sorusuna “Edecek, tabii edecek. 
Mümtaz ölmemiştir. Hâlâ yaşıyor ve yeni bir insan olarak doğmak için beni zorluyor” cevabını verir ve şunu ekler: “Fakat daha evvel Huzur'un öbür kısmını neşredeceğim, yani Suat'ın Mektubu'nu. Küçük bir eser, okuyucu orada Mümtaz'ın meselelerini daha başka bir planda görecektir.” 


Tanpınar'ın bu niyetini kuvveden fiile çıkardığını İÜ Türkiyat Enstitüsü'nde bulunan arşivindeki sayfalar göstermektedir. Bu sayfalar, eksik de olsa Tanpınar'ın “küçük bir eser” olacak dediği mektup üzerinde ciddi bir emek harcadığını göstermektedir. Sayfaların büyük bir kısmı daktilo edilmiş, bunların her biri daha sonra eski yazıyla bol miktarda çıkmalar ve eklemelerle epeyce 


değiştirilmiştir. Daktilo edilmesi, kalemle yazmayı tercih ettiğini bildiğimiz Tanpınar'ın metni en azından bir defa elinden çıkardığını, daha sonra üzerinde yeniden çalışmaya başladığını gösteriyor. 


Suat'ın Mektubu; Huzur romanının karakterlerinden Suat'ın, arkasında Mümtaz'a hitaben yazdığı bir mektup bırakarak intihar etmesini işler. Huzur'da 

bir paragrafı yer alan bu mektupta Suat açısından Mümtaz'ın anlatılması ve Suat'ın kendi içine dönerek kendisini açıklaması ilgi çekicidir. Bu yarım kalan eseri kitaplaştırmayı tercih etmemizin nedeni de Huzur romanıyla olan bu doğrudan ilişkisidir. 


Hazırlayan: Handan İnci 


Editör: Mustafa Sökmen 
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Söz Uçar 
Yazar: Nedim Gürsel 
Yayınevi : Doğan Kitap 


Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) 

Söz Uçar öykücü, romancı, deneme yazarı Nedim Gürsel'in Jorge Semprun, Juan Goytisolo, Nathalie Sarraute, Etiemble, Alain Bosguet, Lawrence Ferlinghetti, Yaşar Kemal, Mahmut Derviş, Abidin Dino, Pertev Naili Boratav ve Peter Schneider'la çeşitli zamanlarda yaptığı söyleşilerden oluşuyor. 

Nedim Gürsel, çağına tanık aydın ve sanatçılarla yüz yüze gelişini, söyleşi yapma amacını, ortak duygu ve düşüncelerin buluşma noktaları olarak açıklıyor ve şöyle diyor: 

“Bu söyleşilerin ayrıntılara yönelen, yazın-toplum-siyaset-kültür arasındaki ilişkileri irdelerken dünyamızın sorunlarına da açılan niteliği, sanıyorum günümüzde de geçerliliğini koruyor. Konuştuğum kişilere yalnızca soru sormakla yetinmediğimi, yapıtlarını çözümleyici bir yaklaşımla ele alarak onları okurların gözünde daha anlaşılır ve görünür kılmaya çabaladığımı özellikle 


belirtmek isterim.” 
Gürsel, kitapta yer alan ve farklı kültür coğrafyalarından gelen bu yazar ve sanatçıların renkli dünyalarının kapılarını okurlara açıyor. 


TÜRK CUMHURİYETİ 4.MALAZGİRT 


Yazar: Murat Atalay 


A CUMI TURİYETİ Yayınevi : Bilgeoğuz Yayınevi — My AZGIR 


NND SANA 


NUAAMIN 


> yaln “Şimdi Türk kavimleri için 1. Garpta, Anadolu ve Azerbaycan, 2. Şarkta, Türkistan'dan başka vatan yoktur. Balkan, Yunanistan, Şimali Afrika, Mısır, Hicaz, Suriye ve Mezopotamya'ya dağılan Garp Türkleri, Türkiye'ye toplandıkları gibi, Şark Türkleri de Türkistan'a toplanmalıdırlar. Yegâne doğru yol budur. Bu fikir, milletin efradı arasında bilhassa gençlikte yerleştirilmelidir.” 


Zeki Velidi Togan 


Şafağı Bekliyoruz 


Yazar: İlhan Esen 


Yayınevi : Bilgeoğuz Yayınevi 


ŞAFAĞI NE YAZAR. 


BEKLİYORUZ 


v » Dünya malı ile, dolsa ne yazar... 


Gönülden habersiz, nefis yüklü can, 


n— 
Canan derdi ile, dertlenmeyen can, y “ 


«İLHAN ESEN 


Yaşasa ne yazar, ölse ne yazar... 


Haramiler basmış, sevda çalınmış, 
Ahde vefa bitmiş, hatır silinmiş, 
Dost hançeri ile, sırtım delinmiş, 
Düşman oku göğsü, delse ne yazar.. 
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Ailecek Şaşkınız 

Vizyon tarihi 2 Mart 2018 

Yönetmen Selçuk Aydemir 

Oyuncular: Murat Cemcir, Ahmet Kural 


Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elife gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif 


e. 


e SELÇUK AYDEMİR i narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu RILE Eği kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır... 


a İN ele Mine 


Direniş Karatay 

Vizyon tarihi 9 Mart 2018 (1s 53dk) 

Yönetmen Selahattin Sancaklı 

Oyuncular: Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur 


Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu'nun sessiz kahramanlarını da yanına alır. 
Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Burcu Özberk yer alıyor 


Pasifik Savaşı İsyan 
Tür Macera, Bilimkurgu 
Ülke ABD 


Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar... 
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MEHMET BİLÂL 
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1800'lerin İstanbul'unda bir vampir dolaşıyor 


Mehmet Bilal Dede tarafından kaleme alınan “Osmanlı'da Bir Vampir” serisi NotaBene yayınlarından çıktı. Erken ölmüş bütün “rock star"lar gibi hâlâ 27 yaşında olan baş kahramanımız Bela'nın maceralarını bir solukta okuyacaksınız. 

Mehmet Bilal Dede tarafından yazılan “Osmanlı'da Bir Vampir” mizah öğeleriyle süslenmiş sürükleyici ve eğlenceli bir seri. 
Yazar, serinin ilk kitabı “Bela: Osmanlı'da Bir Vampir” ile okurlarını 19.yy İstanbul'unda yaşayan ve "gönülsüz bir vampir” olan baş kahramanımızın dünyasına davet ediyor. 

Murathan Mungan'ın “Resimli tarih kitaplarına özgü canlı kanlı sahnelerle, sürükleyici bir anlatımla ilerleyen eğlenceli bir roman” olarak tanımladığı “Bela: Osmanlı'da Bir Vampir” romanı, bildiğimiz tüm vampir karakterleri ters yüz eden; sempatik, duygusal ve zoraki bir vampirin hikayesini anlatıyor. 

Serinin ikinci kitabı “Günah: Osmanlı'da 
Bir Vampir” ise yazarın da belirttiği gibi hem ilk kitabın devamı niteliğinde hem de kendi bağımsızlığını ilan etmiş, tek başına var olan bir roman. 

Karakterimiz Bela bu kitapta da bir yandan kendi varoluşunu, en büyük eserini, aşkını, belasını ve hayal kırıklığını sorguluyor bir yandan da insanca yaşamanın cazibesine kapılıyor. Ancak sokakların kan gölüne, şehrin mezarlığa çevrildiği 1800'ler İstanbul'unda, gözü dönmüş iktidar heveslileri, elindeki gücü ölçüsüz ve haysiyetsizce kullananlar sadece Bela'yı ve sevdiklerini değil, tüm bir şehri hedef haline getiriyor. 
Bu kirli savaşla baş etmek, bunca şiddetin önünde durmak büyük fedakârlıklar gerektiriyor, herkes kendi payına düşen bedeli ödüyor. 

Mehmet Bilal Dede tarafından kaleme alınan 248 sayfalık “Bela: Osmanlı'da Bir Vampir" kitabı ve 240 sayfalık “Günah: Osmanlı'da Bir Vampir” kitapları 23 TL satış fiyatları ile kitapçılarda ve online kitap mağazalarında kitapseverleri bekliyor. 
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İnsan 


Evrimle 


- Yeryüzünde yaşayan insansılar vardı. Bu insansılar evrimle oluşmuş varlıklardır. 

- İnsan, “ceale” kelimesinin ifade ettiği mânâda insansıda, insan bedeninde açığa çıkarılmış bir şuur diyebileceğimiz şeydir. 

- İnsan süreti Allâh'ın esma özelliklerini tamamen zahire yansıtabilecek kapasitede olduğunda Ruh nefhedilmiş, insan meydana gelmiştir. 

- Cennet, ilâhi isimlerin mânâlarını açığa çıkartarak Allâh'ın İlim, İrade, Kudret sıfatlarıyla sonsuz yaratışına vesile olanlar demektir. 

- Fiziksel mânâda cehennem, Güneş'in gelip Dünya'yı kuşatmasından sonra insansı ruhlarının Güneş'in manyetik alanı içinde kalmasıdır. 

- Ana konumuz, varlığın insan ve insansı olarak 2 tür yaratıldığıdır. İnsan türü cennet için, insansı türü cehennem için halkedilmiştir. 

- Andolsun ki cin ve insten çoğunu cehennem yaşamı için yara- Devamı için tıp, çoğalttıklaönların kalpleri (şuurları) var, (hakikati) kavrayamazlar; göğleri var bunların, onlarla baktıklarını değerlendiremezler; kulaklafivar, onlarla duyduklarını kavrayamazlar!.. İşte bunlar en'am (evcil hayvanlar) gibidirler; belki daha da şaşkın! 
Onlar gâfillerin ta kendileridir! (7.A'raf: 179) 

Kaynak: ahmedhulusi.org 
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İLLE ai vajii 
Savaş oyunlarını hepimiz bi dan on yı 


dar önce Counter Strike oynamayan erkek nerede yok gibiydi. Daha sonra bir sürü savaş çıktı. Bu oyunların 

belki de en çok beğenilen ve tutulanlardan biri de Call 

Of Duty. Oyun hem akıcılığı hem de yeni sürüm oyunla- gi$ rıyla dünya çapında kendini sevdirdi. Ancak Youtube'da öğ içerik üreten bir oyuncu şu ana kadar ki en'zor şeyi Z başardı. Savaş oyununda tek bir mermi dahi atmadan © &Master Prestige seviyesine yani neredeyse oyundaki en 
üst rütbeye ulaştı. 5 
Halk arasında bilinen meşhur bir hikaye anlatmak istiyorum. Geçmiş zamanda Padişahın huzuruna biri çıkar. | Padişahım benim bir hünerim var bir iğneyi on metreden atıyor diğer iğnenin deliğinden geçiriyorum der. 
Etraftaki herkes şaşkın vaziyette olmaz böyle bir şey 


diyerek söylenirler. Padişah emir verir adam hakikaten eği 


bir iğneyi on metreden diğer iğneden geçirir. Padişah ğ& yaptığın az iş değil ne kadar zamandır bunla uğraşı- * 

orsun, adam 10 yıldır padişahım der. Padişah ferman buyurur. Bu adama yüz altın verin, yüz tane de sopa vurun. Adam şaşkın yüz altını anladım da yüz sopa neden, | padişah boş işlerle ömrünü harcadığın için diyecektir. | Haberimiz de tamda böyle bir konu da... 


# 
” v 5 saree gin 


il heKnivesOnly adlı Call Of Duty oyuncusu 2010 
yılından bu yana oyunda silahsız olarak en üst rütbeye çıkmayı deniyor. En nihayetinde oyunu tek bir mermi atmadan yaklaşık olarak 32 bin düşman öldürerek Master Prestige yani en üst rütbe seviyesine geliyor. Bu ana kadar ki aşamayı da videoya alıp internette yayınlıyor. 
Adı ne olursa olsun eğer bir savaş oyunu oy- 
““nuyorsanız nişan alıp rakiplerinizi öldürmeye wi “çalışırsınız. Hatta farklı silahları dener sizin için il Me “hangisi iyiyse oyuna çoğunlukla o silahla devam edersiniz. Oyunlarda, genel itibariyle yakın dövüş $w . teknikleri ve farklı bıçaklar kullanılsa da oyuncu- e Ni “lar mermisi bitmeden veya bazen artistik olsun «XX diye genelde bunları kullanır. Haberimizin kah-DE. < ramanı ise hiçbir silah kullanmadan, tabiri caizse tek mermi atmadan oyunda ki en üst metreye WMaster Prestige seviyesine ulaştı. Üstelik bunu “hazırladığı video ile belgeledi. Bu sadece Call Of Duty WW2 için değil, dünya üzerinde ki tüm ülü 


“İSTANBUL'A 
HİZMET 
ETMEK BİR 
BÜYÜK 
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Özel Haber 


AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı 


Erdoğan, “İstanbul sadece Doğu ile Batı'nın köprüsü değil, aynı zamanda tarih boyunca hiç bitmemiş ve kıyamete kadar bitmeyecek olan bir büyük medeniyet mücadelesinin de kilit taşıdır. Batı için İstanbul, Türk'tür, yani İslam'ın sembolüdür. Doğu için de İstanbul, Türk'tür, yani ecdadımızın “Kızıl Elma dedi- 
&i o büyük hedefin, o hiç bitmeyecek büyük yürüyüşün sembolüdür. Onun için İstanbul'a hizmet etmek bir büyük davaya hizmet etmektir” dedi. 


İstanbul'un 15 milyonu aşan nüfusu, kucak açtığı milyonlarca misafiri, ekonomiden sanata, diplomasiden spora kadar her alanda temsil ettiği küresel yi bir dünya şehri olduğunu vurgulayan başk 

nı Erdoğan, İstanbul'a hizmet etmenin ir şeref ol- 


duğunu söyle; ez gençliğimizden itibaren bu“ şana 


ânr'bul ME ye EKİedi. 
yede hükümete ve nihayet 
MM urbaşkanlığına kadar her kademede İstanbul'a 


hizmet ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 


teli 


ği 
“1994”ten bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek için attığımız adımların önemini bugün karşımızda 
15 milyonluk bu dev şehri gördüğümüzde çok daha 
iyi anlıyoruz” dedi. mm 


5 “alar düzeltilir, önemli olan bu hizmetheyecanını, 


© “Tarı söyledi: 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 15 yıllık dönemde belediyeler, hükümetler, bakanlıklar ve resmi kuruluşlar vasıtasıyla İstanbul'u, tarihine ve şanına yakışır bir şehir hâline getirmeye gayret ettiklerini dile getirdi ve “Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem. Böyle bir iddiam da yok. saril da 


olmuştur; ama milletimiz ş emin olsu sıl İ 
Rİ bir zarar a a 


A 


bu ülkeye karşı taammüden 


üşüncemiz i emimiZ olamaz i ise İstanbul a karşı © ı hissiyat içindeyiz” sözlerine yer di pr 
— gız etmesin, eksikler giderilir, ha- 


samimiyetini, azminişgayretini kaybetmemektir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz ülkemize de İstanbul'a da derin bir aşk ile bağlıyız. Ülkemiz için nasıl gerektiğinde yedi düvele meydan okumayı göze alıyorsak, en yakınlarımız dahi olsa kimsenin bu aziz şehre de kem gözle bakmasına, istismarına rıza 


göstermedik, göstermeyiz” açıklamasında bulundu. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şun- 
“Şunu çok iyi biliyoruz, İstanbul sadece 


Doğu ile Batı'nın köpfüsü değil, aynı zamanda tarih boyunca hiç bitmemiş ve kıyamete kadar bitmeyecek olan bir büyük medeniyet mücadelesinin de ki- iğ lit taşıdır. Batı için İstanbul, Türk'tür, yani İslam'ın sembolüdür. Doğu için de İstanbul, Türk'tür, yani ecdadımızın “Kızıl Elma” dediği o büyük hedefin, o hiç bitmeyecek büyük yürüyüşün sembolüdür. Onun 


B-4 # " e için İstanbul a hizmet etmek bir LE DÜ davaya hizmet imi: e di der, Ar MR O”davanin dün kurumsal olarak somudlâş ii m edi ği a TERİ tığı hâli Osmanlı'ydı, bugünkü adı Cum > ei Vİ b dam EYL a 
Ri . ” ö ilde Bu bilince sahip olmayan hiçbir yöneticinin, hiçbir a 


belediye başkanının, hiçbir teşkilat mensubumuzun 


İstanbul'a hizmet verebilmesi, kalıcı değer katabilmesi mümkün değildir. Eğer bugün 15 milyonluk nüfusuna rağmen benzer şehirler içinde yaşaması en kolay, hayat standardı en yüksek şehirlerden biri İstanbul ise işte bu anlayışla gerçekleştirilen hizmetler 


sayesindedir.” 
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Çare Derneği Afrika'nın en kurak bölgelerinde 
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